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İÇİNDEKİLER 


4 a N 


# 


Yİ 
Mevsim değişikliği 
trendleri. 


EDIT LİST Ağustos 
12 ayının heyecan veren 
gelişmeleri, yönümüzü 
belirleyen moda haberleri. 


DIT 10 Pre-Fall, 
“Milenyum çocuklarının 
yeni mesajı, 9o'ların spor 
dünyası, 2018'deki erkek 
arkadaşımıza mektup, ilham 
veren mikrobaglar 


STİL 
.i TRENDLER Yaz sonu, 


Za sonbahar öncesi trend 
analizi. 


AKILLI ALIŞVERİŞ 
3 O ri. top parçalarıyla 
mevsim değişikliğine 
maksimum uyum. 


4 ln Gezgin stilin 
>< İkültürel köküne 


iniyoruz. 


3 v.. ÇEKİMİ 
Ara mevsime uygun 


stil önerileri. 


GÜZELLİK 


P— «y PLAJ Plajda da bakımlı 
/ güzel görünmek 
için ihtiyacınız olan kozmetik 
ürünleri seçtik. 


vökLENİYOK EN IŞİ 
ama ça, ÖNEMİ 


Bluz, Barrus 1.000 TL 
Şort, Barrus 1.000 TL 


Fotoğraf Fırat Meriç 

Moda editörü Nazlı Alaca 

Makyaj Hakan Kültür Saç Burhan 
Çılgın Moda editörü asistanı 

Irmak Özdener Fotoğraf asistanları 
Dilek Özmen, Anıl Anik 


FP () TERAPİ 

İ Sooğal yağların 
gücünden güzellikte de 
faydalanın. Yeşil çay, 


avokado yağlarıyla cilt ve saç 
bakımınızı tamamlayın. 


MODA 
KAPAK YILDIZI 
9 e. parlak döneminde 
Hazal Filiz Küçükköse'yi 
ışıltılara boğuyoruz. 


10 O TATİL TATIL DOSTLARI 
Mevsimin en güzel 
zamanında sıkı dostlarla 


yapılan bir tatil gibisi yoktur. 
Rotamız yeşillik. 


Zamansız ilham kaynağı 
Nomad kültürünün çıkış noktası 
Gypsy şimdi her yerde. 
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107 


Doğayla iç içe stil 
sahibi bir tatil. 


DÖNEM ATHLELSURE 
Nostaljik spor 


dersleri başladı. Ön kayıt için 
moda sayfalarımıza! 


BAŞKA 


HABER Ağustos 
ajandasına not 
almanız gereken, ayın temasını 


belirleyecek her şey. 


ALL ESCAPE 


Vazgeçilmez klasik: 


KİTAP-FİLM Kültler 
listeniz için yeni 


ALL Escape Büyükada'da. notlarımız var. 


ALL LOVES 


Ağustos'un gözdesi. 


SEYAHAT Leros ve 
Kalymnos'a doğru 
dümeni kırıyoruz. 


Bizden 
söylemesi... 


Modanın özgürlük bayrağını gururla taşıdığı, 
pozitivizmden güç aldığı bu dönemde yeni başlangıçların 
heyecanıyla hazırladık bu sayımızı. Ağustos böceğinin 
trajikomik hikayesinin aksine biz hem yazın keyfini 
çıkardık hem de akıllı alışverişin adına yakışır bir liste 
yaptık. Yeni sezonun ön gösteriminde neler var? 
Trendlerin size mesajı var. 


syf 24 


İndirimde gelecek seneyi 
beklemek mi? Artık 

çok demode, yeni nesil 
anlayışına yakışır bir 
dosyamız var: Indirimde al, 
sezonda giy! 

syf 28 


Geçmişe mi özlem duyuyoruz, yoksa daha özgür 
olduğumuz zamanlara mı? içimizdeki asi ruh bizi 90'lara 
geri götürdü, karşı koymak ne mümkün... Modanın 
akılda kalan tüyoları, yeni sezona akıllı oyunlarla 
imzasını atıyor. Öyle ki, sevgili Barbie, sen sevdirdin 
bize pembeyi ama devir değişti ve artık sen de değiştin; 
Millenial pembesi, biz seni seviyoruz... 


Her zaman anlatacak hikayesi olan, feminen 
tavrın asi ve tutkulu kadınları; içinizdeki 
göçebe ruh bize hep ilham verdi, gypsy olmak 
ya da olmamak, işte bütün mesele bu. 


syf 48 


Yaz hiç bitmesin diyenler, bakın sonbahar en 
sofistike tavrıyla kışkırtıcı bir şekilde çağırıyor SİZİ, 
yeni heyecanlar ve başlangıçlara, bu ön gösterimi 
kaçırmayın deriz... Tüm pozitif enerjinizle, alın özgür 
ruhlarınızı yanı başınıza, iyi seyirler! 


ALL Dergisi Yayın Koordinatörü 
Begüm Gökçen 


ALL'un yenilenen 
içeriğine iPad 
edisyonundan da 
ulaşabilirsiniz. 
Daha fazlası 

için all.com.tr ve 
sosyal medya 
hesaplarımızı takip 
etmenizi öneririz. 
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KATKI hazırlayan TOMRİS CANDAN CANBULAT 


Geçen ay kimler(i)e 
takıldık? 


Temmuz'u beraber devirdiğimiz bu üç isim, ayın kahramanları! 


ELİF DEMİRALP 
Videographer 


Moda camiasında çalışan bir 
kadın olmak nasıl bir his? 
Fotoğrafçılığı cinsiyetle sınırlamak 
yaratıcılığa aykırı. Sınırlar her 
zaman bizi bir kalıba sokar. 

Oysa sanatçılar özgür olmalı, 
ancak o zaman özgün olunabilir. 
Evet, kadın olarak imkanlarımız 
kısıtlanabiliyor ama bununla baş 
etmeyi çoktan öğrendim. 


Kameran her an yanında 
hazır mıdır? 

Hayır, gündelik anları 
yakalamak için bazen 
telefon kamerası 

bile yetiyor. 


FIRAT MERİÇ 
Fotoğrafçı 


Bir çekime nasıl hazırlanıyorsun? 
Çekimin konusuna uygun bir mood, 
saç-makyaj, mekan düşünerek 
başlıyoruz hazırlanmaya. Her 
şeyden önce teşhisi doğru yapmak 
lazım ki, reçeteyi doğru yazabilelim. 
Sonrası kolay; çekim öncesi gece 
güzel bir uyku güne enerjik ve güler 
yüzlü başlamaya yetiyor, çekimin güzel geçmesi için. 


Çekim çantanda her an bulunan ama işinden bağımsız bir 
şeyler var mı? 

Çekim çantasından Leatherman eksik olmaz çünkü gün içinde 
kesilecek bir ip, sıkılacak bir vida mutlaka olur. 
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IRMAK ÖZDENER 
Styling Asistanı 


Neden bu sektörde çalışmak 
istedin? Umduğunu bulabiliyor 
musun? 

Yeni stiller yaratmak ruhumu besliyor. 
Her çekimde yeni bir hikaye, yeni 

bir hayat yaratıyoruz, bu da beni çok 
heyecanlandırıyor. 


Düzenli takip ettiğin bir moda blogu 
veya internet sitesi var mı? 

WWD, Refinery29, Sincerely Jules 
takip ettiklerimden birkaçı. 


İdeal kahvaltın nasıldır? 
Kahvaltı en sevdiğim öğün. Chia'lı 
omlet ve granola ise vazgeçilmezim! 


Ki 


BATHROOMS yi 
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ALL LIS 


hazırlayan DEBORA ZAKUTO 


Gucci bizleri şaşırtmaya devam d 
ediyor. Markanın en yeni sürprizi, 
dekorasyon koleksiyonu. İ 


Retronun dönüşü 


İlk kez 1979 yılında Pan American Oyunları'nda görülen Levi's'ın 
sportif ikonik logosu geri dönüyor! Tişört ve kapüşonlu sweatshirt 
tasarımlarında yer alan bu logo artık daha modem. 


YARDIM İÇİN 
ELBİRLİĞİ 
Havaianas; Mary 
Katrantzou ve 
Charlotte Olympia'nın 
da dahil olduğu 12 
tasarımcıyla Women 
for Women derneğine 


Bohem yaz 


2017 İlkbahar-Yaz 

sezonunda ilk kez bir plaj 
koleksiyonuna imza atan 
NG Siyle canlı renkleri etnik yardım için özel bir 


detaylarla kombinliyor. koleksiyon hazırlıyor. 


Yükselen It-girl Kaia 
Gerber'den özel Marc Jacobs 
Snapshot tasarımı. 


Plajda vintage detaylar 


Moda dünyasının yükselen hazır giyim markalarından Staud, 
2017 İlkbahar-Yaz sezonunda Solid & Striped ile işbirliğine girerek 
48 parçalık bir mayo koleksiyonuna imza attı. Pastel renklerin öne 

çıktığı tasarımlar oldukça feminen ve retro. 


Hilfiger geliyor. 


BALENCIAGA 


Tropikal 
mevsim 


Yaz sıcağında Sicilya'dan 
ilham alarak hazırladığı 
tropikal desenlerle karşımıza 
çıkan Dolce & Gabbana'nın 
ananaslı havluları yükselişte. 
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yazı BAĞLAN KESKİN 


hikayesi 


AMERICAN CRIME STORY ii“ * 
İKİNCİ SEZONUNDA GIANNI 
VERSACE CİNAYETİYLE 
GERİ DÖNÜYOR. 2018'DE 
YAYINLANACAK DİZİ 
ŞİMDİDEN FENOMEN OLDU. 
SEBEBİ, ÇOK DOĞRU 
ALGILARA HİTAP ETMESİ. 


DARREN CRISS 


merican Crime Story, ikinci 

sezonunda The Assassination 

of Gianni Versace başlığında bu 
cinayeti ekrana getiriyor. Antoloji ustası 
Ryan Murphy, 2018'de ekrana gelecek Cunanan'ı ise müzikal sanatçısı Darren 


GIANNI VERSACE 


diziyi yaratırken yine çok önemli algı Criss canlandırıyor. Glee'deki rüya 
oyunlarına girmiş. 50 yaşında Miami'deki erkek arkadaş rolünden sonra Criss, 
malikanesi Casa Casuarina'nın önünde Cunanan'ın seri katil cazibesi için en 
seri katil Andrew Cunanan tarafından doğru seçim. Eşcinselliğini açıkladıktan 
öldürülen efsanevi sonra ilk kez LGBTİ 


moda tasarımcısını 
Edgar Ramirez 
canlandırıyor. Varlıklı 
bir hayatta doğup, 
bunu sürdürmek için 
zengin erkeklere 
eskortluk yapan 


bir rolde karşımıza 
çıkacak olan Ricky 
Martin de Gianni'nin 
hayat arkadaşı 

Antonio D'Amico'yu 
canlandırıyor. “Livin' la 
Vida Loca!” Murphy'nin 
sürprizlerinin en iyisi 
de Donatella Versace 
rolüyle karşımıza 

çıkan Pen&lope Cruz. 
Oyuncunun Donatella 
saçları son zamanlarda 
gördüğüm en iyi 

şey olabilir. 
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DONATELLA VERSACE 


EDGAR RAMIREZ VE RICKY MARTIN 


ŞİMDİ SENİN 
ZAMANIN! 


N Volvo Car Prime, sizi ayrıcalıklarla dolu bir 
N dünyaya davet ediyor! Volvo'nuza özel 
“© servis indirimi ve ayrıcalıklı servis hizmetleriyle 
birlikte, sanat etkinliklerinden seyahate, 

VE modadan spora kadar birçok ayrıcalık 

“ Volvo Car Prime'da sizi bekliyor! 


" | Üye olmak için hemen App'i indirin. 


g VOLVO CAR PRIME 


Volvo Car Prime uygulamasını telefonunuza 
indirmek için OR kodu okutun! 


p e 
ğ App Store #> GooglePlay 


Ayncalıklar yeni sezonda da devamı ediyor 


xiartan Sarunık seyahatler 
bekliyor! 


BU ARA JONUNHAYATIMIZIN 
HER ALANINI NASIL 
ETKİSİ 'ABFINASALDIĞINA DAİR 
ŞEKER TADINDA"BİR ANALİZ. 


Bluz, Prada 


A 


ir zamanlarBarbie'min'eviyle özdeşle- 
B şen toz pembe; yavaş yavaş gardırop- 
lardan ev dekorasyonümeave Instagram 
post'larına kadarhayatımızın her alanına 
gizlice sızdı. Üstelik butofun artık yeni bir 
adı var: Millenial pembesi, Pembe, artık 
büyüdü ve sofistike birrenk olarak hayatımı- 
za dahil oldu. Aslınatbakarsanız, onun geri 
gelmesi yeni bir olay'değil. 2012 Sonbahar/ 
Kış sezonunda Celingğmtüm koleksiyo- 
nu pembenin feminefWğücünü taşıyordu. 
Aynı yıl Jil Sander, somon ile pembe arası 


y j 
i Çanta, Mansur Gavriel 
p 


İ Likit allık, 
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Sneaker, Puma 


i 
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yazı REHAN KALAYCI 


tasarımlarıyla pembeye minimalist bir 
yaklaşım sergiledi. Rei Kawakubo ise 
Comme des Garçons için tasarladığı 
heykelsi paltolarda pembeyi kamuflaj 
deseni olarak kullandı. 

Millenial pembesinin yıldızı esas 
olarak 2016 yılında Pantone'un 
Rose Ouariz rengini Yılın Rengi 
seçmesiyle parladı. 

Ardından Rihanna, Puma için hazırladığı 
Fenty 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda 
pembenin 'şeker'liğini bir parça daha 
kırdı. Üstelik bunu Marie Antoinette'den 
ilham alarak yaptı! Rihanna'nın dünya- 
sında her şey bambaşka tabii... 

Pembe, bu yeni haliyle erkek koleksi- 
yonlarında da yer aldı elbette. Özellikle 
Gucci'nin kreatif direktörü Alessandro 


. Je Bikini, Solid & 
| . : Striped 


Fotoğraf makinesi, 


| 
Fujifilm — > | zall © Ayakkabı, 


Bok, 2 Sophia 
Elbise, Forever New © Webster 


329,90 TL 


Michele, tasarladığı unisex 

takımlarla gönülleri fet- 

hetti. Millenial pembesinin 
dekorasyondaki istikrarlı 

yükselişini ise İskandinav tasarımcılara 
bağlayabiliriz. 20714 başında popüler 
İskandinav markalarından Hay, Muuto 
ve Norman Copenhagen, minimal 
tasarımlarında sıkça bu tona yer 
verdiler. Global iç mimarlardan India w 
Mahdavi'nin Londra'da dekore ettiği 
Sketch Restaurant da pembenin gücünü 
iyice vurgulayan bir adres. Bu rengin en 
önemli artılarından biri de her cilt tonuna 
ve her şeye yakışması. Konuyu özetle- 
yebileceğimiz en 'kitch' ve en kısa söze 
gelince; “Millenial pink is the new black!” 


© CHANEL 


GIGI HADID 


KA 
LONDRA 
PEMBESİ 
Mayfair'da yer alan 
Sketch Restaurant'ın) 
N tatlışlığına , 
baksanıza! 


yazı GÖKÇE ALGAN 


GOSHA RUBCHINSKIY 


Bir iade-i itibar 


hikayesi 


90'LARIN KENDİ HALİNDE SPOR 
GİYİM MARKALARI, NE OLDU DA 
BUGÜN PODYUMLARIN TOZUNU 
ATTIRIYOR, SOKAK MODASINA 

YÖN VERİYOR? 


“Ortadoğu'da savaş var. Madonna turneye 
kıyor. Calvin Klein yepyeni, provokatif 
ampanyasını sunmuş. Gucci çok havalı. Kate 
oss dergilerin kapağını süslüyor.” Alexander “havalı” markaları ise “arka sıradakiler” takip 
Fury'nin geçen yıl New York Times'da kaleme ederdi. Ortadireğin daha kolay erişebildiği, 


A vw 


aldığı gibi, günlerimiz tıpkı 90'lardan bir günü ilk saydığımız markaların vadettiği statüyü 
andırıyor ve bu benzerlikten moda dünyası sahiplerine sağlamaktan uzak ama kaliteden 
da nasibini alıyor. 90'ların arzu nesnesi spor de ödün vermeyen bu markalar arasında 
giyim markalarını hepimiz az çok hatırlıyoruz: ilk aklımıza düşenler: FILA, Kappa, Ellesse, 
Nike sahibi olanlar kraldı, Adidas ve Puma Le Cog Sportif, Diadora. Tanıdık geldi 

itibar sıralamasında üst sıraları paylaşırdı. Bu mi? Berlin'in konsept butiklerinden Urban 


Outfitters'ın raflarına, COOL, 9O'LAR 


yükseliş ve düşüş 


ünlülerin gardıroplarından K Ü LT Ü R Ü NDE dönemlerinin tarihte 
hipster'ların alışveriş VE ÇOK hiç olmadığı kadar hızlı 
listelerine bugünlerde GUZEL. NEDEN gerçekleştiği günümüzde 
her yerde karşımıza onlar OLMASIN? bu başarının tesadüfi 
çıkıyor, herkes onların olduğu düşünülebilir. 
peşinde koşuyor. Oysa 12 yıllık marka elçisi Manny Martinez, 
markanın pop kültürle ilişkilendirilerek altın 
MODANIN ŞAMPİYONU CHAMPION çağına döndürülmesinin, o günlerde sıklıkla 
Yüksek moda diye tabir edilen yeni lüksün konuşulan bir strateji olduğunu belirtiyor. 
dümeni sokak modasına çevirmesinin Bu hayali gerçekleştirmek için Supreme ve 
üzerinden birkaç yıl geçti. Kendall Undefeated gibi sokak giyim yıldızlarından 
Jenner'ın Paris Moda Haftası boyunca Fila modanın hayta çocuğu Vetemenits'a 
parçalarla sokaklarda arz-ı endam etmesine birçok işbirliğine imza atan Champion, 


hala şaşıranlardansanız, sizin için filmi bilinirliğini artı 


makla kalmadı, esnek kimliğini 


biraz geriye saralım. Konumuz, 90'larda tasarımlarına yansıtma fırsatı da buldu. 


ülkemizde de Amerikan Pazarı müdavimlerinin 
vazgeçilmezlerinden olan Champion. 
Dersimiz, 2000'lerde moda gündeminde 
esamesi okunmayan bu markanın, yüksek 
moda cenahlarının tapınağı Vetemenis ile 
işbirliği. Özellikle kapüşonlu üstlerini yeniden 
yorumlayan ve zamanın sportif ruhunu 
nostaljik kimliğiyle yakalayan Champion, bu 
başarıyı sırf kendisine yönelen yeni nesil moda 
meraklıları sayesinde mi elde etti? Markaların 


Bağımlılık 
zamanı am 


Günümüzde tekrar yükselişte 

olan 90'ların spor markaları, o 
günlerde şu an yaşadığımız bu 
gelişmeleri çoktan politika edinmiş 
ve konuşmuşlardı. 
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LOUIS VUITTON 


üyük çantalarla seyahat 

etmenin çok konforlu 

olduğunu biliyoruz. Yanınıza 
ihtiyaç duyduğunuz hemen her şeyi 
alma lüksüne sahipsiniz. Ancak 


Valentino'nun kreatif direktörü 
Pierpaolo Piccioli, 2017 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonu ile kafalarda soru işareti 
bıraktı. Asıl lüks, kocaman çantalarla 
gün boyu hamallık yapmak mı, yoksa 
eller serbest; bir ruj, bir kredi kartıyla 
“hafif” olmak mı? 

Piccioli'nin Valentino için 
tasarladığı çantalar moda 
dünyasında adeta devrim yarattı. 
Chlo6'den Simon Miller'a pek çok 
marka tasarımlarının boyutunu 
ufalttıkça ufalitı. Artık çantalar ne 
kadar minyatürse o kadar rağbet 
görür oldu. Üstelik bu pek de gelip 
geçici bir trende benzemiyor. 

Öyle ki, önümüzdeki sezon da 
Chanel'den Louis Vuitton'a pek 
çok modaevi, koleksiyonlarında 


mini boy çantalara yer veriyor. 
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ALL ON... REHAN KALAYCI 


Küçük çantaların 
Büyük dünyası 


Minyatür çantalar, Valentino'nun 
önderliğinde şaha kalktılar. Trende göz 
kırpmaya hazır mısınız? 


MEHRY 
MU ÇANTA 
2.100 TL 


hasır şıklık 


Mehry Mu imzalı bu çantanın 
küçük boyutuna aldanmayın. 
İçerisine tüm makyaj 
malzemelerinizi rahatlıkla 
sığdırabilirsiniz. 


Pudra fırçası, M.A.C 89 TL 
Ruj, Christian Louboutin 360 TL 


fi 

4 MANU 
ATELİER 
4 ÇANTA 
N (15 USD 
NN 


Da 


Vu 
di 
yi 


2 


İLAN a EİN 


İNN 
va 


kırmızı 


Hem portföy hem 
omuz çantası olarak 
kullanılabilen bir model, 
görünüme anında renk 
katmak için ideal. 


LIP COLOR 


VALENTINO 


Telefon kılıfı, Prada Çanta, Mango 99,99 TL Dudak parlatıcısı, Koton 19,99 TL 


Allık, M.A.C 79 TL 


Zamansız 


dl 
çizgi oyunu İ DOR 
Sabah aceleniz mi | RUJ 
var? Bu mini portföyün 129,90 TI, 
içine güneş j 
gözlüğünüzü, en 
sevdiğiniz rujunuzu, 
bir de cüzdanınızı 
attınız mı tamam; 
kapıdan çıkmaya 
hazırsınız. 


Çanta, adL 129,90 TL 
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yazı TOMRİS CANDAN CANBULAT fotoğraf (9YANNMONNYUE 


— va 


b Me MAN 


li 
İl 


| 
İğ 


Şansım Adalı'yla bir öğle vakti Nişantaşı'ndaki 
Sudi Etuz showroom'unda kahvelerimizi 
yudumlarken, yeni koleksiyonunun sunumunda 
bize yaptığı VR sürprizini dinledik.Biraz da 
yoğun temposunun arasında yakalamayı 
başardığı saklı ilhamları... 


Kış koleksiyonunuzun sunumunda teknolojiyle 
modanın çok güzel ve bir o kadar vizyoner bir 
harmanını gördük. Türkiye'de hala bilinirliği 
tam oturmamışken nasıl VR ( Virtual Reality) ile 
bu maceranın bir parçası oldunuz? 

VR'a karşı ayrı bir ilgim hep oldu benim. 


0) Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki Gamelab'ın 
AN NN | M İN kendi işleriyle teknolojiyi buluşturmak isteyen 
girişimcileri beklediğini duyduğumda hemen 
kapılarını çaldım ve sanal gerçeklikle bir defile 
KO İ) NARI yapmak istediğimi söyledim. O zaman görüştüğüm 


yönetmen Berkay Karakaya ile VR bir sunum 

SUDI ETUZ MARKASININ KURUCUSU yapalım dedik. Kocaeli Pembe Kayalıklar'da 

SANSIM ADALI'NIN KO LEKSİYO NLARI yaptığımız çekimde kendimi gerçekten VR'la 
İCİN İLHAM KAYNAKLARI, TEMPOLU YAZ kodlamaya kalıştım. Özetle tren kaçmadan bu 


” teknolojinin bir parçası olmak istedim. Bundan 
VE TATIL KAÇAMAKLARI. i N a ; 
” sonraki her defilemde yer vereceğim VR'la 


tatlı bir başlangıç yaptım! 
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Aklınıza gelen her fikri sonuna kadar işleyip 
değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Tabiri caizse 
bu tatlı inatçılığınız, bir o kadar da yorucu bir 
tempo getiriyordur. Bir de üstüne koleksiyon 


çıkarmak, genç bir anne olmak... Bu sorumluluklar 


arasında dengeyi nasıl kuruyorsunuz? 

İşteyken aklım çocuklarda, çocuklarla beraberken 
de aklım işte. Hiçbir zaman nefes alıp rahatladığım 
bir an olmuyor. Hem evde hem işte buna göre ekipler 
kurarak, bunu olabildiğince yenmeye çalışıyorum. 
İşimde çocukların da bana yardımı çok oluyor. 
Onlar benim bitmek tükenmek bilmeyen ilham 
kaynaklarım; hem kendileri hem de bana 
hissettirdikleri kimi zaman tarifsiz mutluluk, 

kimi zaman vicdan azabı... Mesela bu yazki 
koleksiyonumda çocuklarımın bayılarak 


TATİL BAVULUNUN 
5 FAVORİSİ 
Crop top'lar, yüksek belli altlar, 


kimonolar ve çifter çifter topuklu 
ayakkabılar. Ah, bir de gecelik! 


Şort, Machka 
355 TL 


Mayo, Koton 
79,99TL 


Sandalet, Mango 399,99 TL NE 


oynadıkları slime'lardan ilham aldım! Hareketli 
volanlar, hologram kumaşlar... En başarılı olduğum 
koleksiyon oldu. 


Dinlenmeye vaktiniz oluyor mu? 

İstanbul trafiği sağolsun, dinlenmeye vaktim oluyor! 
Sabah ve akşam yalnız kaldığım 1 saatlik araba 
yolculuğu bana terapi gibi geliyor. Belki de en 
büyük lüksüm. 


Tatil bavulunuzun olmazsa olmaz parçaları? 
İster Çeşme'ye, ister Arnavut kaldırımlı 
Mykonos'a gidecek olayım, valize attığım ilk şey 
her zaman topuklu ayakkabılarım oluyor! Kendimi 
özgüvensiz hissettiğim anda beni havalandıracak 
topuklularım, giymeyecek olsam da çifter çifter 
yanımda olmalılar. İkinci olarak da ortaokuldan beri 
giydiğim neredeyse bütün mayolarım. Hiçbirini 
atamam ve her seyahatime benimle gelirler. 

Son anda hazırladığım bavulu deli gibi 
doldurmuşumdur ama hep bir şey eksik olur: 
Gecelik! Sonra da gittiğim yerde gecelik 

arar dururum. Bir de muhakkak birkaç parçam 
yeni olsun isterim. Ve tatilin ilk günü hevesle 

bu yeni parçaları giydiğimde, işte oan 

tatilin başladığını hissederim. 


Peki, bu yaz dolabınıza yeni neler geliyor? 
Bu yaz ilk defa tatile kendimden, kendi 
koleksiyonumdan parçalar götüreceğim: 
Kemerler, büstiyerler... Ve tabii ki de 

yeni topuklular! 
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yazı REHAN KALAYCI 


xx CESUR KIRMIZI »* 


ALEXANDER MCGUEEN 


Rei Kawakubo'nun favori rengitüm 
tasarımcıları etkisi altına aldı ve 
sonbahar podyumları kırmızının en 
! cazibeli tonlarına büründü. Miuccia 
Prada'dan Donatella Versace'ye bu 
renk tüm tasarımcıların göz bebeği. 
Favorimiz; Jil Sander'ın 
minimal kırmızısı. 


JIL SANDER, 


ÖN GÖSTERİMDE 


Ağustos böceği misali yazın 
son ayının keyfini çıkarırken, önümüzdeki 
sezon neler giyeceğiz, şöyle 
bir göz atalım dedik ve sonbaharın öne v 
çıkan beş trendini inceledik. 


DOLCE & GABBANA 


LER HER YERDE »* 


Önümüzdeki sezon, özellikle 
gece elbiselerinde tüyler 
vazgeçilmez! Tercihiniz 
ister Dolce & Gabbana'nınki 
gibi gösterişli, ister Sonia 
Rykiel'inki gibi naif olsun ama 
mutlaka tüylü olsun. 


xx GÜL MEVSİMİ ** 


# Tüm zamanların 

oi aaa enromantik çiçeği 

ie GYV gül, ilk kez moda 

dünyasını bu'denli ele 
geçirdi. Üzerinde gül 
deseni olan her şey 
sonbaharda revaçta. 


? 


SIMÖNE ROCHA 


Moda, bu sezon kendimizi 
X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminin 
içinde bir sahnede gibi hissetmemize | v ğ H 
neden oluyor. Anthony Vaccarello'nun iğ 
Saint Laurent defilesi finalindeki ışıltılı e d 
elbisesi, Christopher Kane'in baştan 
aşağıya metalik tasarımları ve Paco 
Rabanne'in göz kamaştırıcı elbisesi 
buna en iyi örneklerden. 


elccıjin 18 
Mel» if 


CHRISTOPHER KANE 
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Diz üstü çizmeler önümüzdeki 


MASON MARGIELA 


sezona damgasını vuruyor. 


irem 
isueni 


ih 


JONATHAN SIMKHANI 


p 
fake 


»* PANTOLONLARA VEDA »* 


Tasarımcılar Rihanna'dan 
ilham almış olacaklar ki, pek 
çoğu koleksiyonlarında 
pantolonları es geçmiş. Kalça 
hizasında biten kısa üstler 
ve altına en gösterişlisinden 
ayakkabılarla yeni sezona 
göz kırpın. 


STELLA MCCARTNEY 


MARC JACOBS 
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www.shikka.net 


yazı TOMRİS CANDAN CANBULAT 


ESİNTİSİ | 
Ki A 


Bluz, Koton 


69,99TL Kazak, Mango 


119,99 TL 


- y ,” he — 
0 N |. - 
E .. ği 7 Mi Etek, H&M Çanta, Koton A 5 
a 69,99 TL 69,99TL | ser) z 


tam yol ileri 


İNDİRİMDEN TOPLADIĞIMIZ YAZIN FAVORİLERİ BİR SONRAKİ SENEYİ 
BEKLEMESİN. YAZ PARÇALARIYLA 4 SONBAHAR KOMBİNİ! 


GÜZ 


- ESİNLS 4 ç 
ai Twist 59 TL Ge 7) 
YEN m li 


AN Kemer, Forever New 39,90 TL 


Çizme, Zara 
859,95 TL 


Elbise, Mudo 
189TL 


i EEE 


BLUGIRL 


İN 
2 
9 
on 
S 
| 
a!" 
2U 
ğ 
- 
gi 


> 
t 


GÜZ 
Ceket, Liu Jo X ESİNTİSİ 


695TL ,** 


Pa | | | | 

m 00 NI 

i | Gömlek, irwisti | 
Pilrerl |! 
b j1 > 


655TL. ,.*” 


â 

İn) 

ei Dalton kardeşlerin 8 

IT . pi . Pi a 

2) sarı-siyah çizgileri 9 

İri 

3 Pantolon, Network sadece bu yaz değil, — 5| 

T Terlik, İnci e gelecek sezonda OB 3 

z 229,99 TL yanımızda! > z 
0... er 4... erer * 


> GÜZ 
| ESİNTİSİ 


a 


Küpe, Ipekyol 


Ayakkabı, 
Ipekyol 359 TL 


Triko, Mangö-, 
139,99 TL 


Serin yaz akşamlarının 
kurtarıcısı kazak, 


sonbaharda elbiseler ve 
2 postallar eşliğinde yoluna 
a . Z 
T devam ediyor. & 
k . . 
E N Tulum, Twist oo “* N 
5 279TL a, I 
Şort, Mudo ği 
89,95 TL. 29 


—— ALL ON: yazı MELİDA ALEKSANYAN 


Alexander McGueen 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda 
tabiatın gücü göz önündeydi. 


BİR DİLEK TUT 


Eski kültürlerden beri süregelen bir 
gelenekle her dalına yüzlerce kurdele 
bağlanan dilek ağaçlarına hiç rastladınız 
mı? Geçmişte, kökleriyle toprağa 
uzanırken, dallarıyla da göğe uzanarak 
yer ve gök arasında bir aracı olarak 
görülüyormuş bu ağaçlar. O dönemin 
insanlarından ilhamla, Alexander 
McGueen kreatif direktörü Sarah Burton 
yeni koleksiyonunda bu inanışı işliyor. 
Zira kendisinin doğduğu topraklarda, 
Cornwall'da da kadim bir gelenek olarak 
dilekler dilenip Clootie ağacına kurdeleler 


bağlanıyor. Hala paganizmin ve iyileştirme 
amaçlı yapılan büyülerin kalıntılarının O Zİ n | n 
görüldüğü Cornwall'un bu romantik ve bir 


o kadar mistik aurası, 2017-18 Sonbahar/ 


soy. hala umudu var 
Belki de Sarah Burton, geleceğe dair 


Va e sa S 


dileklerimizi, hayallerimizi ve anılarımızı SİZE DE MODA BAZEN SONU GELMEYEN BİR 
üzerimizde taşımamızı istedi. Sonuçta her DÖNGÜNÜN VE KAOSUN İCİNDE SAVRULUP 
dilek geleceğe dair bir umut barındırır. GİDİYOR GİBİ GELMİYOR MU? 


&4 Koleksiyon sunumu sadece şovdan ibaret 
değil; aynı zamanda kadını giydirmekle 
ve giydiği parçanın içinde kendisini nasıl 
hisseğiyle de ilgili olmalı” diyor Sarah 
Burton. Onu yakından takip edenlerdenseniz 
doğaya, onun iyileştirici gücüne ve doğduğu 
toprakların geleneklerine nasıl hayran olduğunu 
bilirsiniz. Öyle ki, modaevinin kurucusu 
Alexander McGueen'in ölümüne kadar imza 
attığı koleksiyonlar depresif iç dünyasını ve 
distopyalarını yansıtırken, Burton romantizmi, 


Kreatif direktör Sarah Burton, Clootie doğanın enerjisini ve kadının güçlü duruşunu 
ağacı ve kurdelelerinden ilhamla yeni 


sezonda da doğanın azametini vurguluyor. 


sergiliyor. Bir nevi, “Umutsuz olmaya gerek 
yok” diyerek, biraz inanmanın hiç de fena 4 * # 
olmadığının mesajını veriyor. Vw 
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AKILLI MESAİ 


Pre-Fall'un sofistike, 
biraz da melankolik 
tavrını uygun 
bütçeyle karşılıyoruz. 
İndirimden alıp 

yeni sezona 
uyarlayabileceğiniz 
parçalar, stil önerileri 
ve “o sweatshirt'ler! 


Triko, Sandro 945 TL 
Bel çantası, DKNY 1.795 TL 


TREND stil editörü KÜBRA ÖZDEN 
«ii N d arama 
Yüzük, Acne Studios ve» 
fiyatı belli değil || (© | 
Kazak, Ipekyol 299 TL F >» >> —) i “ 
Ş | Puf mont, Mango 


299,99 TL 
7 


ga 


TREND 
© SAVAŞLARI 


Sezondan mini 
| teaser” 


Sonbahar-kış dönemi moda dünyası için 


Çanta, Fendi 
7.585 TL 


3 


çoktan olup bitmişken, 
şimdiden sezona bakmakta fayda var. 


Yeni form denemeleri, Kubrick filmlerine 
göndermeler ve Tenenbaums... 


ES, 
Etek, COS 
250TL 
Gömlek, adL 99,90 TL 
İl | v7 N TI Elbise, Machka 795 TL 
| i İ p 
| 

Deneme 


| turu 


Yeni form denemeleri 


Ayakkabı, Salvatore 
Ferragamo 


fiyatı belli değil 
Burberry'de bile alıp 
Hanrolon, başını gitmişken, bizim | 
ş pere e | de durumu daha fazla 
p ! garipsemeden alışma 
€ | edi a 
9 vaktimiz geldi. 


Ayakkabı, COS 450 TL 
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COLINS 
Bize WWW 


yasını TME > 


( 


COLINS .com.tr 


Kazak, Liu Jo 
iyatı belli değil 


Bi | | 
wan Bİ Yine Kubrick 
İ kazandı | 


Bu kez retro kimliklerin 
buluşma adresi Gucci 
ile sınırlı değil. “The 
Shining'den esinlenen 
markalarla kapsama 
alanı genişliyor. 


p 
4 


e 


U 


1 


Çanta, Michael Kors fiyatı 
belli değil 
> Muz 


li 


hay 
ha 
Tulum, Stefanel 


829TL 
Triko, Sandro fiyatı belli değil 


#Bot, Karen Millen fiyatı belli değil 


TORY BURCH 


2 Ağustos Güzel.ve Çirkin / 
Beauty and the Beast 


9 Ağustos Geliş / Arrival | (Yakmerkez 


16 Ağustos Lion i si akmerkez.com.tr 


Tüm gösterimler saat 21.00'da. | | (O Akmerkezetiler £3 W | Akmerkez 


ngo 99,99 TL 
Etek, DKNY | 
fiyatı belli değil 


Spor sütyeni, 
DKNY 159 TL 


Şort, Maje fiyatı 

belli değil 
Büstiyer, Kate 
Spade 290 TL 


Tişört, H&M 
49,99 TL 


0UT OF YOUR 


40) 


Tenenbaums 
mizahı 


Versace sporla lüksü 
birleştirdiği sürece 
büyük puf montları 

terliklerle kullanarak 

rahatlığın keyfini 
sürmeye kararlıyız. 


FENTYX PUMA 


| peel Vakkorama 1.999 TLİ 
di Terlik, Superdry 101,50 TL 
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Her mevsim 
tam mevsimi. 


BOSCH 


Yaşam için teknoloji 


Çekmeceli derin dondurucu 
Attenerji sınıfındaki Bosch çekmeceli 
derin dondurucular, tüm lezzetleri 
ilk günkü tazeliğiyle korur. 
www.bosch-home.com.tr 


AKILLI ALIŞVERİŞ 


stil editörü KÜBRA ÖZDEN 


Mayo, 
Debenhams 
199,90 TL 


Patch, Mango 19,99 TL 


Sonbahara 
ön hazırlık 


YAZ MODA DÜNYASI İÇİN ÇOKTAN BİTTİ. 
YENİ SEZONA ADAPTE EDİLMESİ 

KOLAY YAZDAN KALMA PARÇALAR KAFA 
KARIŞTIRMADAN HAYAT KURTARIYOR. 


Çanta, adL 129,90 TL 


Et Föheiel New 
129,90 TL 


Mayo, Zeki 569 TLİJ 


a 


Sandalet, Tommy : 
Hilfiger 399 TL 


takıntısı 


Yaz sezonunda 

Proenza'nın çizgili trikolarını 
gördüğümüzde nasıl 

)  heyecanlandıysak, Pre-Fall'da 

Phillip Lim'in çizgili elbiselerine 

de aynı hisler içerisindeyiz. 


— Pig 
Çanta, Mehry Mu 950 TL 


S .. 
“ her sezonun ir ÖZGÜ 


PROENZA SCHOULER 
ya 
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4 o APA 
e 
N 


a 550 


Yüzük, Ekria 559 TL 


# : 

& 

#4 
İç çamaşırı (takım), Le 
Intimissimi 139,90 TL i N 
i , 
iy 


* 
i 


1.617 TL | Şapka oi 


Kral 
çıplak mı? 


Fendi'nin şeffaflığı anlaşılan 
diğer tasarımcıları bir hayli 
etkiledi. Yeni sezonda Chloğ 
ve Lemaire stili görünümlere 

şimdiden hazırlanmakta 
fayda var. 


Tişört, Twist 
SOME 


Bluz, Maje 
362 TL 


STİL 


AKILLI ALIŞVERİŞ 2.950 1. 


Anahtarlık, H&M / 
24,99TL 


Teyzemin 
oturma odası 


Yeni sezon için yazdan kopya 
çekerken, kış sezonunda 
. bıkmadan bakacağımız 
© Tulum, Ipekyol 183 TL Sandro ve Valentino'nun 
n EK 7) retro çiçeklerini nostaljik 
tü Ğ havayla buluşturduk. 


Bluz, Exguise, Wepublic 
199 TL 


Ayakkabı, Sophia Webster, 


“yeni nostalji dalgası 


EMILIO PUCCI 
o“ 
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Çanta, Twist 
17 TL 


Gözlük, Mango 


Şort, Koton 
i 25,99TL 


69,99 TE. 


Terlik, Aldo 159 TL 


Tek renk 
paleti 


Eski sezonun trendlerini 
arkasında bırakan haki, 
hiç duraksamadan sonbahar 
trend listesinde de hak iddia 
ediyor. Simone Rocha bu 
iddianın en havalı kanıtı. 


l 
Sütyen, Eres 
1.055 TL 


Elbise, atelier 


Cache 2.670 TL BN 


m9 1 


SEPMORA 
Vet trensant 
oo cepa 
Gevdei vel harran 
m Etek, Mango 


Bronzlaştırıcı k 454,99 TL 
ronzlaştırıcı krem, 


Sephora 39,90 TL , 7 N e 


rakipsizlik sendromu 
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stil editörü TOMRİS CANDAN CANBULAT 


5X5 


ALEXANDER WANG 

DRIES VAN NOTEN, 
Ni 

Y PROJECT 
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SWEATSHIRT 
BU YAZ BİR BAŞKA 


TEMBEL KIŞ GÜNLERİNİN VEFALI DOSTLARI, HASTA GÜNLERİMİZİN 
BEKÇİLERİ SWEATSHIRT'LERİ BU YAZ YANIMIZDAN AYIRMIYORUZ. 
5 PARÇAYLA PLAJLARDAN AKŞAM GEZMELERİNE! 
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Ne fazla, 
ne eksik 


Tatilde sabah evden çıkıp 
plaj, happy hour, gece okey 
oyunları derken anca geç 
vakit dönebilenlere: Her 
anınıza uyacak kurtarıcı 

kombin bu işte! 


Mayo, Zeki şeye 
789TL 


Şort, Mango 
59,99TL 


>> 


ALL SEÇTİ 
55,95 


Sandalet, Aldo 
S9İTL 


BI r d e eş # 
böyle dene 


Çanta, Mudo 
129TL 
Sweatshirt'leri elbise olarak İ 
kullanmak biraz cesaret 4 5 
istiyor. “Ben yürek yedim de 
geldim” diyorsan, üzerine 
bir de kemer yakışır! 


- 


© >» 
ci» 
ca 5 
va» 


9 


re, 
ct 
<a 
Korse kemer, ot 


Mi 
Koton PA 
5999 TL > 


>» 
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Sandalet, Aldo 
299TL 
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Bikini üstü, H&M “i Gözlük, Decathlon 
42,99TL 


49,99TL 


ALL seçri 79,99 


Sweatshirt, Mango 


5 
so; 
EZEEEE. 


Techno 
prenses 


İşte, sabahlara kadar 
dans etmen için ihtiyaç 
listen: Güzel bir parti, 
rahat bir spor ayakkabı ve 
biraz pembe! 


333 
EEE 


EEE 
EZXEEE. 
3 


Ez 
ee sEsEz 


EZ za. 
Exrrirrrr 


azmi 
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Sneaker, Nike 
299,99 TL 


KOLAYSA KENDİN YAP 

Hiçbir Dy'in yaptığı müziği beğenmiyorsan, böyle fenalıklar 
basıyorsa, kendi müziğini yapmaya başlayabilirsin! APC Mini Müzik 
Prodüksiyonu Kontrol Cihazı, Akai, Shopigo, 490 TL 


*UASUNANEE 
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Sütyen, Penti 
24,90TL y 0. 

V , > ei 

Bileklik, Ipekyol 

50TL 


Sportif 
küçük hanım 


Tütüsünden, 
topuklularından 
vazgeçemeyenler; sürekli 
spor taytıyla gezen 
arkadaşınızın yanında nasıl 
hayatta kalırsınız? 


ALL seçri 39,99 


Sweatshirt, Koton 


Etek, Twist 
179TL 


Ayakkabı, Hotiç 
179TL 


Çanta, Mudo 
49,99TL 


Pantolon, Touche 
Prive 149 TL 


Sneaker, Beymen 
299,99 TL 


Kaleye kim 
geçecek? 


Yeşil kadife ve siyah-beyaz 
çizgilerle biraz 80'lerin 
futbolcularını andırmış 

olabiliriz ama söz veriyoruz 

sizin üstünüzde öyle 
durmayacak! 


Sweatshirt, Adidas x Alexander Wang, 


Beymen 609 TL 
45 


STİL 


RENK stil editörü KÜBRA ÖZDEN 


Elbise, Beymen Club 599 TL Pantolon, 
i Ipekyol 93 TL Terlik, H&M 89,99 TL Çanta, 
i Mango 59,99 TL Küpe, Kate Spade 465 Ti 


EMILIO PUCCI 


PEMBE VE KIRMIZIYI BİR KEZ 
OLSUN DENEYİN 
DEMİYORUZ. ÇÜNKÜ EN 
NET CEVAP YENİ SEZONUN 
PODYUMLARINDA SAKLI. 


MULBERRY 
SPORTMAX 


HERMES 
—— 
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GLORIA DÜNYASINI KEŞFET! 


TÜRK TURİZMİNİN 20.YILINA İMZA ATAN TECRÜBELİ MARKASI GLORIA HOTELS & RESORT, 
SİZ'LERİ, AKDENİZ'İN EN GÜZEL KIYILARINDA; UNUTULMAZ BİR GOLF TATİLİNDEN, 
OLAĞANÜSTÜ LEZZETLERİN YER ALDIĞI GURME MACERALARINA, UZAKDOĞU'NUN 

MİSTİK GELENEKLERİNİ DENİZİN SICAK SULARI İLE BULUŞTURAN SPA RİTÜELLERİNDEN, 

RENKLİ EĞLENCE DÜNYASINA KADAR UZANAN BENZERSİZ BİR MACERAYA DAVET EDİYOR... 


Dağ 


İŞ İnek 
a 
BARISTA 


0 GloriaHotels (o) gloriahotels (v) GloriaHotelsAndResorts 


yaly 
GLORIA GOLF RESORT - GLORIA VERDE RESORT - GLORIA SERENİTY RESORT GLORIA 
GLORIA VİLLAS - GLORIA GOLF CLUB - GLORIA SPORTS ARENA 
T.*90 242 710 06 00 (Pbx) e info©gloria.com.tr e www.gloria.com.tr HOTELS & RESORTS 
Gloria Hotels & Resorts bir Özaltın Holding markasıdır. Belek, Antalya - TURKEY 


STİL 


GYPSY yazı TOMRİS CANDAN CANBULAT 


İncik boncuk 
şıkır şıkır 


Gerdanında kolyesi, 
bileklerinden dirseklerine 
bilezikleri, ayaklarında halhalı. 
Her zaman en fazlası, hepsinin 
en şıkırdaklısı. 


Sandalet, Hotiç 


ys 


f 


Kolye, Koton 
19,99TL 4 


a 


kara gözlü 


AMAN BİR RECALİM VAR: BİR 
KAVANOZ REÇEL, BU SEZON 
HERKES GYPSY TRENDİNİ SEÇER. 
DANS EDEN FIRFIRLAR, ŞIMARIK 
TAKILAR VE KADIN CİLVESİ... 


MEn | 
eş 2 My sil 
o SAĞ ti 


Lİ e. 
. 


ww Çiçekçikız, 
*#e* hastayım sana 


> > © Şurdanbirdemetgülsar 

â NE MM bana" Çiçeksizböceksiz 
: Za u'si adım atmadığımız gibi, sayfa 
da yapamıyoruz. Çiçekleriniz 
e solmasın, yüzünüz hep gülsün! 


Elbise, H&M 39,99 TL 
Ayakkabı, Hotiç 199 TL 
Çanta, Mango 199,99 TL 


DOLCE & GABBANA 


oversize şallar... Şöyle bir 
bağladınız mı kafanıza, kâfi! 


8 .. .. 

Mg Başım gözüm Z N 
üstüne e 
Desenli fularlar, patlayan : TL 


ISABEL MARANT 


Etek, Machka 755 TL Çanta, Mudo 169 TL Elbise, adL 899,90 TL 
Şal, Coguet 49,90 TL Ayakkabı, Hotiç 179 TL 


Kırmızıyı 
severler, m. İ 
birbirini överler 


Notre Dame'ın kamburu 
Esmeralda'ya, Esmeralda kırmızıya 
vurulmuş. 1956 yapımı filmi izleyip, 
Gina Lollobrigida'nın kırmızı 
elbisesinden ve işveli tavırlarından 
az biraz esinleniverin! 


Fırfırlar, 
biraz da omuz 
dekoltesi: 
Kimse karşı 
koyamaz bu 
iksire. 


ALTUZARRA 


Bluz, Mudo 99,95 TL 
Pantolon, adL 349,90TL 
Elbise, Koton 129,99TL 
Kemer, Forever New 59,90 TL 
Küpe Ipekyol 59 TL 
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Bluz, Knitts, 

Happart Pr 700 TL 

Pantolon, Nocturne 229 TL 

Elbise, Ipekyol 138 TL 
Hotiç 149 TL 


Terlik, 


LOV1Vd VG14S 'AVUVS NV1lG LeJURJSISE NIOJIPO J1)S ST3GOW 11d4 
/X910 J9pow A9N39V MANY / L43S NIYV (e4yeti $31V NMUVH İBS 
N3dZÇ vV4apM N1911p9 J11S ZISMITMIL LYA J2130)07 


m 
7 


Pre-fall 
sofistike tanzim 


Siz tatil planları yapadurun, sonbahar-kış furyası çoktan 
başladı. Paniğe gerek yok; “Bu yaz aldığınız hangi parçaları 


yeni sezona adapte edebilirsiniz?” sorusunu cevapladık. 


50 


Gömlek, Maje 1.045 TL Sweatshirt, 
Sportmax 945 TL Etek, Derishow 424 TL 
Terlik, DKNY 438 TL 


Triko, Sandro 945 TL 
Pantolon, Nocturne 249 TL 
Terlik, Hotiç 169 TL 

Bel çantası, DKNY 1.795 TL 


Ceket, Maje 872 TL Etek, BCBG Max Azria 1.425 TL 
Çanta, Coguet 69,90 TL Gözlük, H&M 26,90 TL 
Çorap, Penti 12,90 TL Yüzük, editöre ait 
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Gömlek, Sportmax 895 TL 
Pantolon, Free People, Vakkorama 595 TL 
Trençkot, H&M 299 TL 
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Gömlek, LC Waikiki 49,95 TL Kazak, Stefanel 299,50 TL Tayt, Zara 29,95 TL Gömlek (belde), Network 399 TL 


Bluz, Nocturne 159 TL 
Ceket, Derishow 644 TL 
Pantolon, Derishow 549 TL 
Korse, Koton 39,99 TL 
Terlik, İnci 170 TL 


Elbise, H&M 229 TL 
Pantolon, Tommy Hilfiger 371,75 TL 
Küpe, Calvin Klein 255 TL 


Eşofman üstü, Sandro 1.396 TL 
Eşofman altı, Sandro 1.095 TL 
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STİL 


KULT stil editörü KÜBRA ÖZDEN 
Şapka, 
> a Sportmax » Hasırşapka, 
N A MAX&CO. 579TL * Sportmax'in e“ 
BM TrENçkor RR farklı 
a 1.067 TI ini 760 formuyla yeni 


7 Mami ve 
Celine'in 

tek renk kuralı 

anbean 

da atlamadı. 


—”» N 


, Kİ ği 
İl ye Va Küpe, Crysellas 
# NE 3.200 USD 
|” ci yg — 
( k Çanta, Mango 


“AKLAS 
klasik 


SEZONUN BEYAZ RÜYASINI 
İLK KEZ GÖRMÜYORUZ. 
ZİRA ARDINDA YILLARIN 

TECRÜBESİ VAR. DEĞİŞEN, 

TEK BİR AKSESUARLA 
YANSIYAN DÖRT FARKLI STİL! 


PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI 


Gömlek, Ipekyol 
j Jacguemus 84 TL 
ve Chloö'nin 
havalı 
tek parça ) 


gömlekleriyle 
gömlek 

elbiseler yeni 

kült. 


va ELBİSE 
l o H&M 


| > 149 TL 
4 
| 


V 


” Kemer, Michael 
Kors 503 TL 


Ayakkabı, İnci 
389,99 TI 


THOR-aLKOÇLAR 


Detaylı bilgi ve daha fazlası için 444 5 255 alkoclar.com.tr 
ALAÇATI | ANTALYA | BODRUM | KUŞADASI | ULUDAĞ 


STİL 


CATWALK stil editörü KÜBRA ÖZDEN 


Kemer, Ipekyol 
129TL 


Sımsıkı 
sar 


| 


d 


" 


k 


> 


ih 


Tüm bacağı saran çorap 
çizmelerden sıkıldık mı? 
Alternatif Mulberry'ler 
bir fırsatı hak ediyor. 


N 


BALENCIAGA 


Fütüristik 
açılım 


ii 


Temel parçalar farklı boyut 
ve formlarla sanat ve 
tasarımın yeni düzeninde. 


Balenciaga'nın aşina 
olduğumuz uzun 
çizmeleri 2017 Pre-Fall 
sezonunda da revaçta. 
Ekose parçalarla 
fütüristik aksesuar uyumu 
kaldığı yerden devam. 


BALENCIAGA 


Çizme, 
H&M 
269 TL 
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MİNİMAL GÖSTERİŞ YENİ TASARIMLARIN ALAMET-İ FARİKASI 


Ceket, Koton 
149,99 TL 


Çanta, Mango eee 
239,99TL J Etek, Koton 
62 > 69,99 TL 


AKSESUAR yazı KÜBRA ÖZDEN 


ince bileklere... 
adaptasyon 


EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞALIM; 
HER TREND HERKESE GÖRE 
DEĞİL. AMA BİLEKTEN BAĞLANAN 
AYAKKABILARA SEVGİMİZ BAKİ. 


Ituzarra'nın zarif, bir o kadar da yeniliğe açık 
7 bilekten bağlanan ayakkabıların 
üzerinde emin adımlarla ilerliyor. Furyaya katılan 
farklı markalar ve tasarımcılarla model skalası 
genişlerken sadece asillik değil, farklı stiller 
de işin içerisinde. Molly'nin gösterişli metalik 
sandaletleri, Gucci'nin ince bilekleri öne çıkaran 
ve popüler kültürü hedef alan ayakkabıları... Tek 
tip stilden sıkılan ve adapte olma süresi çoktan 
kısalan yeni jenerasyon için sadece topuklar 
yeterli değil. Klasik babetlerin bileğe dolanan 
ipleriyle minik bir prenses gibi hissederken, 
parlak Mary Jane'lerle geçmişe atıfta 
bulunabilmek elzem konulardan. Tasarımcıların 
bitmeyen ilhamları sağolsun, renk, model ve 
bağlanma konusunda şu sıralar sıkıntımız yok. 2 

a 

— —> 


Elle 129,90 TL 


Nine West 
359 TI. 


Genelgeçer 
kurallar rafta 


Topuklulara övgüler düzen 
Sex and the City gerçeği 
varken onlardan vazgeçmek 
ne mümkün ama fazlasıyla 
rahat görünen babet ve 
sandaletlere de bir şans! 


İlvi, lidyana.com 
499TL 


Aldo 229TL 
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BU SONBAHAR VAN GOGFH'TAN İLHAM ALIYORUZ VE ONUN GİBİ 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZE EMİNİZ. ELİNE TUVALİNİ, FIRÇASINI VE 
RENKLERİNİ ALMAK YERİNE, KENDİNİ SONBAHARI İZLEMEYE, BAKMAYA 
DOYAMAMAYA ADAYAN VAN GOGH GİBİ BİZ DE YENİ SEZONUN ÖNE 
ÇIKAN PARÇALARINI HAYRANLIKLA İZLİYORUZ. 

SONBAHAR HAYALLERİMİZİ BİRAZ DAHA PEMBEYE BOYUYORUZ VE 
BU KEZ PRATİKTE SÜRREAL YAKLAŞIYORUZ. 


güz izlenimi 


fotoğraf ÖZKAN ÖNAL styling MERT GÜLER styling asistanı ELİF SEKBAN 


Bu sayfa 

Yeşil pantolon, 

Max & Co. 759 TL Çiçekli 
yelek, Twist 299 TL 
Püsküllü ayakkabı, 
Ipekyol 299 TL 

Sol sayfa 


Kahverengi babet, 
Max &Co.849TL 


Abajur ve sandalye, 
Mudo Concept 


Bu sayfa 

Kahverengi palto, 
MaxMara, 2.789 TL 
Kadife bot, No.21, 
Vakko 2.795 TL 
Eşarp, H&M 89,99 TL 


Sağ sayfa 
Lame çizme, 
Ipekyol 499 TL 
Püsküllü kolye, 
Ipekyol 


Koltuk ve abajur, 
Mudo Concept 


Bu sayfa 

Desenli elbise, Twist 299 TL 
Monokrom çanta, 
Serapian, Vakko 6.095 TL 


Sağ sayfa 

Siyah çanta, H&M 549 TL 
Leopar desenli çizme, 
H&M 149 TL 


Abajur ve sandalye, 
Mudo Concept 


. 


STİL 


ONERİ hazırlayan TOMRİS CANDAN CANBULAT 


bişe 
90'LAR PARTİLERİNİN ÜNİFORMASI 
JEAN VE ÜST, “HAFTA SONU 


ÇIKARKEN NE GİYECEĞİM?” KARIN 
AĞRILARINA YENİDEN İLAÇ OLUYOR! 


gr Cuma-Cumartesi gecelerinin 
hazırlanma rituelleri hep tek bir 
cümleyle başlarmış: “Ne giyiyoruz? Jean 
ve bi' üst, değil mi?” Evet, kesinlikle 
jean ve üst! Jennifer Lopez, 
Destiny's Child, top modeller ve 
niceleri sağolsun, gece 


DESTINY'S.CHILD 


çıkma üniformamız uzun 

yıllar sabit kaldı. Bu sene 
de kokteyl elbiselerini, 
takımları dolabın arkalarına | 
kaldırıyoruz. İster şık bir 


Bir istisna; 
yüksek bel! 


Getorada yemeğe oikii, g pi a Destiny's Child gibi seksi 
s i i uz,a karnınızı düşük belli, 
ister salaş bir bara bir 399,90 TL 


pullu kemerli jean'inizle 
göstermek istemezseniz, 
yüksek bel jean de kurtarır! 


şeyler içmeye gidin aklınıza 
düşmesi gereken tek soru var: 
“Jean'imin üstüne sade bir tişört 
mü giysem, yoksa şöyle parıltılı 
abartılı bir bluz mu seçsem?” 


Yaz sezonunda Saint 
Laurent, McGueen, 
Cavalli ve daha birçok 
tasarımcı defilelerinde bu 

görünüme yer verdi. 


DSOUARED2 


Ayakkabı, İnci 
389,99 TL 
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PLAJ ÇANTASI yazı NİLAY YALÇINKAYA 
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BURCU ESMERSOY 


Şeye > 


AKTİF TOHUM 
KOMPLEKSİ» 


sesle kadar 
nemlendirme 


AVONLOMÜL 


GÜNCEL 


PLAJ ÇANTASI 


Neml yendi“ ici kre 
Gaydalie, 5 TE 
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Terlik, H 
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Drogeriemarkt 


— İyi şeyler, iyi hissettirir. 


SÜNOZON'DAN 
EKSTRA IR-A* KORUMASI 


24 « Dermatolojik olarak 
test edilmiştir. 


SAAT 
NEMLENDİRME Suya dayanıklıdır. 
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Sun" © 
SUNOZON A 


GÜNEŞ SPREYİ F30 


*Güneşten yayılan kızılötesi ışınlar. Sonnenspray 


ma 24h Hydrokomplex 


Üy Semyan. Yarasalar 
UVA UYE Seteiz İ Sao SENİ 


sun 
ni ozon 


v3 ği > -—— wWww.rossmann.com.tr 
Sunozon ailesi iL tanışın ça ros ET 
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GÜZELLİK 


EN YENİLER yazı NİLAY YALÇINKAYA 
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wet 4 Wild 


photofocus” 


FOUNDATION 


GHT MEDUM 
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Onarım 
zamanı 


Ke&rastase'in yeni Aura 
Botanica serisinde yer 
alan bu bakım yağı, 
saça yoğun nem vererek 
beslenmesine yardımcı 
oluyor. Aynı zamanda 
elektriklenmeye karşı 
koruma sağlıyor. 

© Yaz bakımı için ideal. 

100 mi, 150 TL 


GÜZELLİK DÜNYASININ EN 
ENİ HABERLERİ VE ÜRÜNLERİ 
ARASINDAN AĞUSTOS AYI 
FAVORİLERİMİZLE TANIŞIN. 


Eğlenceli ve yaratıcı 
ürünleriyle dikkat çeken 
Japon markası Miniso'nun 
doğal yağlarla birlikte gül 
ve narenciye özleri içeren 
el yapımı sabunu sıcak yaz 
günlerinde ferahlamanız 
için şahane! 9,95 TL 


M LE PETİT N 


i an e 


Duşta çilek 
mevsimi 


Hem tene hem de duyulara hitap 
eden ünlü Fransız markası 

Le Petit Marseillais, duş jeli 
koleksiyonuna şimdi de eşsiz 
Akdeniz çiçeği kokulu duş jelini 
ekledi. Sanki nefis bir çilekli sorbe 
yiyormuş hissi ve ferahlığı veriyor. 
11,90 TL 


Gül aşkına Xökten uca 
L'Occitane'ın ikonikleşmiş doğal destek 
Roses et Reines serisi, 

yenilenen taze ve kadifemsi Saçlarınız için yazın yıpratıcı 
kokusu ile yeniden bizi kendine etkilerine karşı onarıcı bir çözüm 


aşık etti. 4 gülün birleşiminden arıyorsanız HC Care Hair Complex 
oluşan parfüm, baş döndüren serum bakım yağını tavsiye ederiz. 
kokusuyla iflah olmaz bir İçeriğindeki bitki özleri, vitamin, 
romantik diyebiliriz. amino asit ve minerallerle bakım 
75ml, 215TL sunan ürün saçın uzamasına da 


destek veriyor. 65 TL 


Tende yaz efekti 


Maybelline'in yeni bronz allık pal gi 
ışıltılı dokusu ve 4 farklı tonuyla hem 
highlight hem de kontür yapmak 
için ideal. Hafif yapısı sayesinde 
gözenekleri kapatmayan bu palet 
mükemmel yaz makyajının da 


Yine Bella tamamlayıcısı. 44,99 TL 
rüzgârı esiyor 


Nars'ın kufücüsu ve 

kreatif direktörü François 
Nars,“Modelpürüne hayatve 
bir kimlikiyeriyor Buüyüzden e 
doğru mödelirdoğrü ürünle 1 
buluşturmak'çok önemli” : 
diyerek 201/ Sonbahar 
koleksiyonunda Bella Hadid ile 
işbirliğinitaçıkladı Alkışlıyoruz! 


GÜZELLİK 


BAKIM 


Sephora, avokado özlü 
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göz maskesi, 12 TL ; : 


Yeşil altın: 
Avokado 


Anti-aging özelliği olan 
avokado yağı, içeriğindeki tekli 
doymamış yağlar sayesinde 
güneşe karşı koruma sağlıyor. 
Kepek ve dökülme karşıtı 
özellikleri ise güçlü ve parlak 
saçlar vadediyor. 


TERAPİSİ 


Son dönemlerde 
doğala olan eğilimin ya 
artmasıyla doğal yağların 
popülerliği de zirve yaptı. Belam 
Güzelleşmeye içten destek İm. 
veren 10 mucizevi yağ 
ile tanışın. 297 


Darphin, 8 Flower Nectar Oil, 
yüz kremi, 329 TL 


Nemlendirici 
Hindistan cevizi 


E vitamini yönünden oldukça 


zengin olan Hindistan cevizi 
yağı; vücut, yüz ve saçlar 
için kullanılabiliyor. Özellikle 
yazın kuruyan cildi onarıcı ve 
nemlendirici etkisiyle favorimiz. 


GÜL YAĞI İLE 
KOMPLE BAKIM 


Cildi onarıcı ve 
sıkılaştırıcı etkileriyle 
temel bir bakım 
sunan gül yağı, yoğun 
nemlendirme özelliği 
ile cildin daha aydınlık 
ve taze görünmesini 
sağlıyor. 


NOX DE COCO 
GOCONUT 


G3 


Yves Rocher, besleyici vücut yağı, 52,90 TL re new ine | 
argan Oil 
ojMOFOCCO 
Kr N 
PENETRATIŞG OL 


t lry çOMrs0 hair 
| An extra powerful blend 


Avon, Advance 
Technigues, saç spreyi, 
10,95TL. 


OGX, of al oil of 
argan yağı, 
48TL 


ÇOK AMAÇLI Saç kurtarıcısı: 


BADEM YAĞI ğin <€g Argan yağı 
İçerdiği A veB 5 ” 


“i vitaminleri ile cildi ve Antioksidan etkisiyle cildi 
& * saçları nemlendirip, serbest radikallere karşı 
NN yumuşak ve pürüzsüz koruyor. Böylece cildin erken 
İN vesilesi görünmeleri için destek yaşlanma belirtilerine karşı 
Mei sağlıyor. Düzenli olarak da koruma sağlıyor. Özellikle 


© a kullanıldığında göz > saçlarda mucizevi etkiye sahip. 
z per öğe etrafındaki morlukları 
> dö giderici etkisi de 
2 ek mevcut. 
COMPLEX 
| 
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GÜZELLİK 


Lierac, 


Sensory Oil, bakım Ni Garnier, 
yağı, 139 TL 3 iğ > mm Sk â Nem Bombası, 

.. “ ğe p mezi v4 > 

2 ENER Seç 

Za >” â g ( SAR NATURALS S gi maskesi, 

LIERAC İN er 1 

|! # YENİLİK 
ve Gir. | NEM BOMBASI z 
EVA'RUŞ Canlandıncı Kağıt Yüz Maskesi N G ! 
p p. ç w 
HUILE SENSOÖRİELLE gi 


AUX 3 FLEURS BLANCHES 


57 La 
FK Dİ 
u > 


CANLANDIRICI NAR 
İçeriğinde bulunan bol miktarda C 
vitamini ile daha esnek, taze ve Işıl ışıl 
bir cilt sunuyor. Çatlak, yara, sivilce 
ve akne izleri üzerinde de etkili. 


gelen gençlik 


Göz, dudak çevresi ve 
boyundaki ince çizgiler üzerinde 
etki gösteren üzüm yağı bilinen 
en güçlü antioksidanlardan. 
Sıkılaştırıcı özelliğiyle tam bir 
gençlik kaynağı. 


Üzüm ile 


Leke-savar 
kayısı çekirdeği 


Hassas ciltler için yatıştırıcı 
özelliği olan kayısı çekirdeği yağı, 
içerdiği A ve E vitamini ile cildin 
yağlanmadan yumuşamasına 

ve güneşin neden olduğu 
yıpranmalara karşı korunmasına 
destek veriyor. Özellikle lekelerle 
mücadelede oldukça 


dIWS0) 


Cosmed, Alight, aydınlatıcı krem, 125 TL 


KORUYUCU 


Iyileştirici 
SUSAM YAĞI 


sarı kantaron 


ölü hücrelerden 

ve toksinlerden 
arınmasına yardımcı 
olan susam yağı aynı 
zamanda doğal bir 
güneş koruyucusu. 
Antioksidan özelliğiyle 
de yaşlanma karşıtı. 
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Cildin sıkılaşmasına, 
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San Kantaron Yağı a DE e EA 
» Joheris ort Ol Hücre yenileyici özelliği ile cildin 
pürüzsüz ve güzel görünmesini 
iz sağlayan sarı kantaron yağı, 
4100 Saf 100 Pe 


özellikle yara ve yanıkların tedavisi 
amaçlı kullanılıyor. Kas ağrıları için 
de en doğal çözüm yolu. 


Botalife 


Botalife, sarı kantaron yağı, 11 TL 


GÜZELLİK 


HABER yazı NİLAY YALÇINKAYA 


Altın İğne 
ile gelen 
GENÇLİK 


Vücudun kendi kendini uyararak 
yenilenme sistemini harekete geçiren 
ve Altın İğne olarak bilinen Secret 
uygulaması, PRP ile birleştirilince ortaya 
oldukça etkili bir gençlik tedavisi çıkıyor. 


orlu Center Teras Evler'de bulunan DoctorB Clinic'te 

uygulanan Secret PRP uygulamasını kliniğin Brezilyalı 

doktoru ve anti-aging uzmanı Dr. Gina Moret anlatıyor: 
“Secret/Altın İğne tedavisi son yılların en popüler cilt 
uygulamaları arasında yer alıyor. Aslında kombine bir tedavi 
şekli bu. İki uygulamayı aynı seansta yapıyoruz ve maksimum 
fayda alıyoruz. Secret cihazı ile kontrollü olarak cilde verilen 
radyofrekans enerjisini cildin çeşitli derinliklerine doğrudan 
iletmek için cihazın ucunda bulunan mikro iğneler kullanılıyor. 
RF enerjisi mikro iğnelerin odaklanmış ucundan iletiliyor 
ve çevredeki epidermiste çok daha az travmaya yol açıyor. 
Böylece kontrollü hasar oluşuyor. Cilt kaldırma, gözeneklerin 
daralması ve genel gençleştirme gibi sonuçlar sunan bu 
tedaviye PRP'yi de eklediğimizde, etkileri çifte katlanmış 
oluyor. Yani Secret ile cildi onarırken, PRP ile de doku 
yenilenmesine destek veriyoruz. PRP içinse bir miktar kanı 
alıyoruz ve sanirifüjden geçirerek kanın içindeki büyüme 


faktörü ve faydalı içeriklerini ayrıştırıyoruz. Böylece vücudun 
kendi kendini yenileme sistemi uyarılıyor; kolajen üretimi 
artıyor ve kendi kanınızdan elde edilen bir ajan kullanılmış 
oluyor. Cildin sıkılaşması, canlanması ve form kazanması 


ameliyatsız ve izsiz bir şekilde sağlanıyor. Ortalama Kombine bir cilt bakım yöntemi olan Secret PRP ile 
3 seansla, 2 seneye yakın bir etki sağlıyor.” daha genç, aydınlık ve sıkı bir cilde sahip olabilirsiniz. 
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GÜZELLİK 


PARFÜM 


Yaz 
bitmeden 
seçin! 


ROMANTIK”TAZE VE SICAK 
NOTALARIYLA YAZ KEYFİNİZE 


EŞLİK EDECEK GLENCELİ 
PARFÜMLERLE TANIŞIN. 


e GUERLAJN 


Yves SâintLaürent; taze gülmoiaları içeren bu romanükkokürbizimtavorimiz 90, 480 TL Dolce&Gabbanarltalyan kadınlarından 
ilhağialeamReserexcelsermimkalp notasında gül var. gömisz2oe tom ord50|ci| Blanc, lükse ve gülese'karsrkoyemeayanlar 
için. Asli sone hloe cekici bir parfüm arıyorsahliziEevestoryideneyin50 mi, 395 TL GuerlalilavaniamotesnceremMon 
Guerlaiöözgümkedinlerimilgisinicekecek. 40 mi, 409 TLİBülgamRosecoldedmaze çiçek notalarıyla tarmbinyazıKokususoml 424 TL. 


“GÜNEŞE KARŞI 
GÜÇLÜ SAVUNMA 


CİLDİN DOĞAL SAVUNMA MEKANİZMASINI DE Ek EE 
CİLTTE HÜCREDEN BAŞLAYAN KORUMA SAĞLAR. 


Pnotoderm MAX 
Aguafluid SPF 50 


SU BAZLI FORMÜL 


MAT GÖRÜNÜM 


HÜCRESEL — 
BIOPROTECTION” w 


3 FARKLI RENKTE 
AKIŞKAN DOKU 


BİODERMA 


İ/bioder mat İP /biodermatur kiye İBB /biodermaturkiye LABORATOIRE DERMATOLOGIOUE 


GÜZELLİK TANITIM 


MİNİ BOY ÜRÜNLER HER AN 


YANINIZDA 


TATİLE GİDERKEN YA DA DIŞARI ÇIKARKEN İHTİYACINIZ OLAN PRATİK 
SEYAHAT BOYU GÜZELLİK ÜRÜNLERİ SEPHORA'DA SİZİ BEKLİYOR. 


V4OHdi3iS 


- o“6 


ephora'nın en beğenilen ürünlerinin 


mini boylarından oluşan Sephora 

Seyahat Boyu Güzellik ürünleri 
çantanızı hafifletmek ve her an güzel 
görünmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi 
sunuyor. Made in Sephora markalı dudak 
parlatıcıları, Sadece Sephora'da satılan 
markaların ürünleri ve acil durum kitleri 


Sephora'nın renkli dünyasında sizleri bekliyor. 
S.O.S Beauty acil güzellik kiti özellikle yaz 
tatili için bizim favorimiz. İçerisinde bulunan 
mini tırnak törpüsü, mini cımbız, cep aynası, 
saç tokası, göz makyajı temizleme mendilleri 


1. Sephora, S.O.S Beauty acil güzellik kiti, 49,90 TL 


ve oje çıkarıcı mendil ile acil durumlarda 2. Sephora, göz makyajı temizleyicisi, 50 ml, 15,50 TL 3. Tony Moly, 
hayatınızı kurtaracak. Gündüz plajda, gece ferahlatıcı göz stick'i (Sadece Sephora'da) 60 TL 4. Cutler and 
makyaj çantanızda kurtarıcınız olacak pratik Gross, güneş gözlüğü 5. Becca, aydınlatıcı kiti 


(Sadece Sephora'da) 88,90 TL 6. Benefit, Galifornia mini allık 


Bile iii aile Spir yeslliğrayin; (Sadece Sephora'da) 89 TL 7. Lovekini, hasır çanta 
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BU BİR İLANDIR 


ÇOCUKLAR İÇİN R&SSMANN 
“KUM YAPIŞMAZ” a 
ÖZELLİĞİ İLE İyi şeyler, iyi hissettirir. 


Daha etkin koruma, daha fazla eğlencel 


Anti Sand (Kum Yapışmaz) 
formülü sayesinde daha uzun süre 
güneş koruması sağlar ve cildi rahatlatır. 


Sprey başlığıyla 
çocuklarda kolay ve 
pratik kullanım sağlar. 


SUNOZON d 
KUM YAPIŞMAZ | 
(ANTI SAND) | özon 
GÜNEŞ KORUMA 
SPREYİ F30 !Sonnenspray 
. e 5 Sİ. Suya dayanıklıdır. | Anti Sand 
li ği z N “Hassas çocuk cildine | pm 
We , öö özel geliştirilmiştir. | “ven.nichilete 
; e Dermatolojik olarak | rana 
amı, © ( “onaylanmıştır. Y 
o | (gi 


By 


' “sun” 
Made in Sall 0749)9 


fg rossmannturkiye (© Tuva Rossmann Türkiye Bir RBSSMANN Kalite Markasıdır. 


GÜZELLİK 


YENİLİK 


“Bayan Estge ile birçok ortak 
noktamız var. Onun felsefesi, 
ürünlerini değil, kendi vizyonunu 
ve değerlerini yansıtan makyaj 
görünümlerini satmaktı. Benim 
felsefem de aynı.” 


ESTEE LAUDER AİLESİNE 
YENİ KATILAN PROFESYONEL 
MAKYAJ ARTİSTİ VIOLETTE 
İLE BU İŞBİRLİĞİNİN 
DETAYLARINI VE GÜZELLİK 
TÜYOLARINI KONUŞTUK. 


Güzellik kavramı ile ilk tanıştığınız an? 

İlk anım kendi ülkem olan Fransa'dan. 
Üzerlerinde tişörtleri, dağınık saçları, 
mükemmel duran kırmızı rujarı ve yüksek 
topuklularıyla birkaç kadın gördüğümü 
hatırlıyorum. Herhangi bir markete veya 
çocuklarını almaya gidiyor olabilirlerdi ve 
böyle görünüyorlardı. Kendimce, topuklu 
ayakkabılar ile rujları ilişkilendirmeye 
başladım. Bu yüzden, dudaklarım için ilham 
kaynağım ayakkabılarım. Nerede ve hangi 
nedenle olursa olsun, kadınların kendilerini 
mutlu etmek için yaptıkları şeyleri seviyorum. 


Güzellik sizin için ne ifade ediyor? 

Bence güzellik, kendinizi doğru ifade 
etmenizin ve dişiliğinizi kutlamanızın bir 

yolu. Ayrıca benim için, yaptığım makyaj bile 
kendime ayırdığım özel bir zaman niteliğinde. 


Estöe Lauder markası hakkında size en çok 
ilham veren şey nedir? 

Markanın tarihi. Estge Lauder, önemli bir 
miras ve kimlik barındırıyor. Sanki her zaman 
yaşamımın içinde bir yerlerdeymiş gibi 
hissediyorum. Bu durum da onunla duygusal 
bir bağ kurmamı sağlıyor. Ayrıca kadınlara 
son derece saygı duyan ve değer veren bir 
marka. Her zaman kadınların güzelliklerini 
açığa çıkarmalarını, mutlu olmalarını ve iyi 
hissetmelerini amaçlıyor. 


e. ) 6 Zeytinyağı, avokado ve 
> ASA a badem yağlarının eşsiz birleşimi. 
ğ eşs 


© ç 
a sade dalin 
. RZ Kayısı çekirdeği yağı, susam ve 
1 ğe yısıç gi yağı, SUS 
a TEN fındık yağlarının harika karışımı. 


Cildiniz tıpkı bir bebek cildi gibi 
doğallığıyla parlasın diye, bir arada! 
> ——< Oo Hembebeğiniz, hem sizin için. 


GÜZELLİK 


HABER 


ioderma Laboratuarları, 
ürettikleri her ürün için 
ilhamı cildin kendisinden 


alıyor. Uzmanlar, sağlıklı normal cildi 
inceleyerek, kusursuzluk ve doğallık 


elde etmek için cildin işleyişini 
taklit eden biyomimetik içerikler 
kullanıyor. Kuru yağ formunda 


Yüz, vücut ve saç için kullanıma 
uygun, suya dayanıklı Bioderma 
Photoderm Bronz Brume Dry Oil 
SPF 30, paraben içermiyor ve 
gözenekleri tıkamıyor. Transparan, 
ekstra hafif, parlamayan ve 
yapışmayan dokusu ile kullanım 
kolaylığı sunuyor. 


transparan bir güneş koruyucu 
yağ olan Bioderma Photoderm 
Bronz Brume Dry Oil SPF 30 da 
güçlü filtre sistemi ve hücresel 
koruma özelliği ile hücre DNA'sını 
korurken, aynı zamanda bronzlaşma 
mekanizmasının hızlanmasına 
yardımcı oluyor. Böylece hayal 
edilen çekici bronzluğa güneşten 
korunarak sahip olma imkanı 
sunuyor. Özellikle kuru yağ dokusu 
sayesinde benzersiz bir kullanım 


keyfi sunan ürün ıslak cilde de B |O D F R M A 


uygulanabiliyor. 


200m1, 
134,50 TL 


/ Photoderrii 
BRONGİ 


CELL 


- * PROTECT 


BRONZ İğ. 
koruma 
kalkanı 


Hem koruma sağlayan hem de bronzlaşmaya destek veren 
Bioderma Photoderm Bronz Brume Dry Oil SPF 30 
plaj çantanızın yıldızı olmaya aday. 


Haute protectiöğ 
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Türkiye'nin 1 numaralı 
parfüm markası AVON'un parfüm 
seçeneklerinden biri tam size göre. 


little 
black 
dress 


GÜZELLİK 


HABER 


yazı NİLAY YALÇINKAYA 


Yeşilliklerin içinde deniz manzarasına karşı yapılan açık hava masajı, 


tüm yorgunluğunuzu üzerinizden atmanız için şahane bir yol. 


FRANSIZ 
rüzgarı 


Tatilde “her şey dahil” konseptinin 
yaratıcısı Club Med'in 67 yıllık 
tecrübesini Ege'nin en güzel ve 
bakir koylarında sunan 

Club Med Bodrum Palmiye, 
stresten arınmanız, enerjinizi 
yeniden yükseltmeniz ve 
yenilenmeniz için ideal bir adres. 


Fransız ekolüyle hizmet veren Club Med Bodrum 
Palmiye, yüksek kalite ve hizmet anlayışını 
masmavi bir deniz ve orman manzarasıyla 
birleştirerek sizlere unutulmaz bir tatil vaat 

ediyor. Otel, kendine ait ince kum plajı ve 
konumu ile yaz tatili için olmazsa olmaz tüm 
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imgeleri bir araya getiriyor. Her güne özel bir 

renk ve konsepti bulunan Club Med Bodrum 
Palmiye'de eğlence de garanti. Özellikle dünya 
mutfaklarından seçkiler sunan restoranları, oteli 
tercih etmeniz için bir neden daha sunuyor. 

Bunun yanında spa hizmetleri de mutlaka 
denenmeli. Ege'nin sonsuz mavisi ile muhteşem 
yeşilin buluştuğu spa'da Uzakdoğu'dan Kuzey 
Avrupa'ya farklı kültürlerin geleneksel masaj ve 
terapilerini deneyimleyebilirsiniz. Yasemin, vanilya, 
davni, gül, ylang ylang ya da lavanta aromalı 
yağlardan birini 
seçerek, size özel spa 
uygulamalarının keyfini 
çıkarın. Bu arada su 
sporlarına merakınız 
varsa, katamaran, 
funboarding ve 
yelken yapma fırsatı 
da sizi bekliyor. 


YENİLENEN LIPTON YEŞİL ÇAYLARLA 
Tadı Keşfet 
IYI HISSET 


GÜZELLİK 


RÖPORTAJ 


Hep birlikte 
gülümsüyoruz 


HAFTANIN 5 GÜNÜ EKRAN ÖNÜNDE OLDUĞU 
İÇİN GÜZELLİKLE EPEY İÇLİ DIŞLI OLAN 

BAŞARILI SPİKER SİMGE FISTIKOĞLU İLE 
KEYİFLİ BİR GÜZELLİK SÖYLEŞİSİ YAP 
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yazı NİLAY YALÇINKAYA 


Cilt bakım rutininiz nasıldır? 


Genelde hafta sonunu bakıma ayırıyorum. 


Peeling maskesi ve ardından nem 
maskesi uyguluyorum. Uzun zamandır 
Aura Chake markasının acı bakla proteini 
içeren peeling maskesini kullanıyorum. 


Uzun saatler süren çekimler sonrası cilt 
temizliğiniz için neler yapıyorsunuz? 
Önceliğim, makyajı mümkün olan en hızlı 
şekilde temizlemek. Yıllardır acıbadem 
sütü kullanıyorum ve çok memnunum. 
Kuru bir cilde sahip olduğum için makyaj 
temizleme köpüklerini haftada 2 günden 
fazla kullanmıyorum. Temizlemenin 
ardından alkolsüz tonik veya natürel gül 
suyu uygulayıp, en son nemlendirici 
kullanıyorum. Yağ bazlı temizleyiciler 
arasında Lancöme favorim. 


Hiç makyajınızı çıkarmadan yattınız mı? 
Makyajla uyuyacağıma uyumam daha iyi! 


Bir kadını güzel kılan en önemli şey? 
Temizlik, özen, zarafet ve içten bir 
gülümseme. Bunlardan biri yoksa en iyi 
makyajı da yaptırsanız eksik kalırsınız. 


Selfie için tüyolarınız var mı? 
Işık arkadan gelmesin ve yüzünüze çok 
sert gölgeler düşmesin, en önemli tüyo 


bu bence. Sağ veya sol profilinizi daha 
çok seviyorsanız veya cepheden daha 
iyi göründüğünüzü düşünüyorsanız 
ona göre çekin derim. Ve yine içten bir 
gülümseme şart. 


En çok aldığınız makyaj malzemeleri? 
Bakır ve şeftali tonlarında farlar, doğal 
tonlarda dudak kalemi ve ruj. 


SİMGE'NİN FAVORİLERİ 
Parfüm, Cartier, La Panth&re, 
75 ml EDP, 400 TL Dudak 
gloss'u, Kiko, 50 TL Gül suyu, 
Gülsha, 50 ml, 19 TL Makyaj 
temizleyicisi, Lancöme, 
Bi-Facil, 110 TL 


*Saçın yüzeysel yıpranması. 


DAHA GÜÇLÜ SAÇLARİĞIN: MUGİZE 


YENİ | 


DAKİKADA 
MUCİZE 


Pro-V formülünün gücüyle dolu 
günlük saç bakım kremi, 

3 aylık yıpranmayı 3 dakikada 
onarmaya yardımcı olur.* 


GÜÇLÜ SAÇLAR MI? PANTENE SAÇI 


GÜZELLİK 


SAGLIK hazırlayan BAĞLAN KESKİN 


Greenbird 

ee ee 
4'lüsü 
Modem dünyada herkesin 
elinde bir sağlıklı snack... 
Greenbird, birden fazla tahıl 
bar çeşidiyle çıtayı yükseltiyor. 
Kullandığı Hindiba kökünün 
faydaları ise snack'lerin 


kalorili olduğunu söyleyenlerin 
şüphelerini dağıtıyor. 


Partly Cloudy 
Usulü After Party 


Oualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi 
içinde yer alan Partly Cloudy Cafe, 
doğal içecek ve snack'leriyle güne 
daha dinç devam etmek için gerekli 
materyali sağlıyor. Bir nevi spor 
sonrası after party! 


MFB Power Souping, detoks kavramını baştan sona 
değiştiriyor. Hem aç kalıp bayılmaca yok, hem de sağlıklı 
bir şekilde zayıflama var! Çorbaların içerdiği yüksek lif 
sayesinde bünyeniz zayıf düşmüyor. Her damak tadına 
uygun formüller zaten daha en baştan cezbediyor. 


Fresh 
ayrıntılar 


ai ii SAĞLIKLI YAŞAM ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK 
Caffâ Nero sadece chai tea latte'siyle değil TAKINTISI. BU SÜRECİ MIG EÇİ PER 
İSTİYORSANIZ AYRINTILARDA 


sağlıklı seçenekleriyle de gönlümüzü çalıyor. 


Unsuz keki mesailerin vazgeçilmezi. EN GÜVENLİ YERLERE SIĞININ! 
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ARKADAŞLAR 
TATİLDE 


Yazın en güzel ayında 
kız kıza tatile çıkmaya 
ne dersiniz? Kapak 
kızımız Hazal Filiz 
Küçükköse'yi en 
parlak zamanında 
ışıltılara boğuyoruz. 


Ve Athleisure trendi, 

" Perfect filmindeki Jamie 

a Biiitis kılığında bize 
w. sesleniyor. 


| A 


Triko (çizgili), Tommy Hilfiger 119,40 TL Bikini altı, Koton 22,99 TL Triko, Tommy Hilfiger 129 TL Bikini altı, Tommy Hilfiger 129 TL 
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yazı BAĞLAN KESKİN fotoğraf FIRAT MERİÇ 
moda editörü NAZLI ALACA 

saç BURHAN ÇILGIN makyaj HAKAN KÜLTÜR 
fotoğraf asistanları DİLEK ÖZMEN, ANIL ANİK 
moda editörü asistanı IRMAK ÖZDENER 


azalFilizKüçükköse 


Şimdi onun zamanı! Rüya adlı diziyle hiç ara 

vermeden ekran kariyerine devam eden Hazal Filiz Küçükköse, 
ışıltısının en yüksek olduğu dönemlerinden birinde. 

Bu büyük adımda onun yanında olmalıydık! 


İEEEEMERAREEE RE rikaşşanı. 


Tişört, Balenciaga, 
Beymen 1.245 TL 
Ceket, Ipekyol 399 TL 
Etek, Stella McCartney, 
Beymen 5.450 TL 


Bluz, In the Mood For Love, 
Beymen 1.500 TL 

Şort, In the Mood For Love, 
Beymen 950 TL 


u yazın en çok konuşulan ismi o! Uzun 
zamandır tanıdığımız ve sevdiğimiz 

bu yüz şimdi Rüya dizisinde çok 
sevdiğimiz, klasik bir hikayede 
yeniden karşımızda. Yani adını daha 
çok duyacağız. Bu yüzden biz de 
#HazalFilizKüçükköse hashtag'ini 
alıyoruz ve altını kendi söyledikleriyle 


dolduruyoruz. 


Yeni dizi, yeni hikayeler, yepyeni bir karakter ve yeni 

bir tempo. Ara vermeden devam ediyorsun. Bu geçişte 
kendini nasıl yeniledin? 

Kendini yenilemek öyle bir anda olmuyor tabii. Buna çok 
ihtiyacım var şu an. Ancak elektronik makinalar gibi bir 
düğmeye basınca olabilse, yaptığımız işin insani tarafları yok 
olurdu. İşin güzel tecrübeleri çünkü onlar. O yüzden kendimi 
bu yönde motive ederek başladım işe. Bu durumda buna 
kendimi yenilemek diyemem ama revize ettim diyebilirim. 
Mesela ilk revize, sosyal medyadan biraz daha uzak kalmaya 
başlamakla oldu. Çünkü herkes tatilde. 


Rüya bize neler anlatacak? Zengin oğlan-fakir kız 
hikayesinin bu çağdaş versiyonunda ana tema ne? 
Tema oldukça net; sevginin ve aşkın gücü. Her karakterin 
kendi sınırlarını ne kadar zorlayabildiği. Hayattaki seçimlerin 
karakterleri nereye, hangi sonuçlara taşıyacağını göreceğiz. 
Tıpkı bizim hayatta seçimlerimizi yapıp kendi kaderimizi 
çizmemiz gibi. Herzaman gerçek ve samimi. 


İZLEYİCİYLE KURDUĞUM O BAĞDA, 
VERDİĞİM DUYGUYU YAŞADIĞIM GİBİ 
HİSSETTİRMEK ÇABASINDAYIM. EN BÜYÜK 
SORUMLULUK DA BENCE BU ZATEN. 


Başroldesin, gözler tamamen sana çevrili 
ve koca bir yük senin sırtında denebilir. 
Kendinle ekip üzerindeki sorumluluğun 
arasında nasıl denge kuruyorsun? 

Evet, büyük bir sorumluluk. Bu durum 
beni daha da güçlendiriyor. Motivasyon 
kaynaklarımdan biri bu. Oyuncu olmaya 
karar verdiğimde, işimi en güzel ve en 
gerçek şekilde yapmaya karar verdiğimde 
bu sorumluluğu zaten almıştım. İzleyiciyle 
kurduğum o bağda, verdiğim duyguyu 
yaşadığım gibi hissettirmek çabasındayım, 
en büyük sorumluluk da bence bu zaten. 


Kendi tarzını nasıl tanımlıyorsun? Hazal 
Filiz'in alışveriş formülü nedir? 

Star parça formülü diyelim. Alışveriş yaparken 
aldığım tüm parçalar özel olmalı. Tavrı, 

tarzı olmalı ve her anlamda beni yansıtmalı. 
Kombinlerken sadece star parçaların dikkat 
çekmesini istiyorum. Yani dikkat çekici ama 
yormayan; spor ama gündelik şıklık gibi 
birbirini dengeleyen bir görüntü. 


Ankara ile İstanbul arasındaki kültür 
farkını anlatır mısın bize? 

Ankara'nın genel olarak ağır bir enerjisi 
vardır. Daha durağan ve biraz da kasvetli. 
Yaş ortalaması olarak orta yaş ağırlıklı, 
dolayısıyla bu da şehrin enerjisini etkiliyor. 
Bu durum gençliğinizi orta yaş tadında 
yaşamak zorunda bırakıyor sizi. Aktivite 
olarak alternatif fazla olmadığı için opera, 
bale, tiyatro listenin en başında geliyor. 
Onlar, Ankara'nın kültürünü yönlendiren 
büyük etkenler. 
Ankara'da her şey 
Türk Dil Kurumu'ndaki 
tanımlar gibidir; ilk akla 
gelen ve net. Dostluklar 
da bu tanıma uyduğu 
için, sonsuza kadar 
yanında olacak arkadaşlara, dostluklara 
da burada sahip oluyorsun. Sayılı güzel 
yanlarından biri belki de bu. İstanbul için 
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bunların tam zıttını söylesem bile yetmeyebilir. İnanılmaz 
güçlü ve dinamik bir enerjiye sahip. Bu durum hobilerinizi 
de, şehrin kültürel yapısını da etkiliyor. Buradaki tiyatronun 
bile kendi içinde sınırlarını zorladığını hissediyorsunuz. Ezber 
bozmak heyecan verici oluyor. 


Genel olarak dünyanın değiştiği, insanların evrildiği bir 
dönemden geçiyoruz. Senin geride bıraktığın huyların, 
yeni kazandıkların, geçirdiğin değişimler, yaşadığın 
uyanışlar oldu mu bu dönemde? 

Bu konularla son iki yıldır yakından ilgileniyorum. O yüzden 
eskiye göre hem sık, hem de sayıca fazla farkındalıklarım 
oldu. Tabii, tecrübe etmek hayattaki en güzel ders. Sürekli 
sınav ve sonuçlar oluyor. Geçip geçmediğinizi de bir sonraki 
sınavda anlıyorsunuz. Aynı soruyla tekrar karşılaşırsanız sil 
baştan... Yaptıklarını tekrar gözden geçir ve hatanın nerede 
olduğunu bulmaya çalış. Bir de günün sonunda ödevlerin 
oluyor, onları başardıkça algı ve farkındalık olarak seviye 
atlıyorsun. Belki Polyanna'cılık 
gibi adlandırılıyor bu durum 

ama ben artık bir şey yaşadığım 
zaman olayı daha genel 

açıdan görmeye çalışıyorum. 
Olumsuzluk girdabında 
debelenmek ve kendimi dibe 
çekmek yerine görmem gereken 
mesajlara odaklanıyorum. Bu 


TECRÜBE, 


şekilde daha hızlı yol alıyorsunuz. SINA VDA 
İkiz kardeşinle favori 
oyununuz neydi? 

Biz ikizimle bildiğiniz oyunlardan 
çok oynamadık, enteresan bir ikiliydik. Kreatif bir yönümüz 
vardı. Oyunlarımız da hep o yönde oluyordu. Liseye 

kadar kendi oyunlarımızı yazdık, kendi sahnemizi kurduk, 
prodüksiyonumuzu (evden gizlice alınan halılar, sandalyeler, 
mutfak malzemeleri, annemin makyaj malzemeleri) yaptık. 
Her yıl iki, üç kere lojmanımızın bahçesine tiyatro sahnesi 
kurar, tüm lojman arkadaşlarımıza oyun sergilerdik. 


Doğum günü organizasyonumuzda bile eğlenmek yerine 
bilgi yarışmaları düzenleyip, kendi eşyalarımızı hediye 
paketlerinde dağıtırdık. 


Onun gardırobundan bir şeyler alır mısın? 
Herhalde aramızdaki en büyük problem buydu. Liseye 


HAYATTAKİ EN 
GÜZEL DERS. GEÇİP 
GEÇMEDİĞİNİZİ 
DE BİR SONRAKİ 


ANLIYORSUNUZ. 


kadar birbirimizin gardırobundan alıp 
giydiğimiz çok oldu. Hatta aynı gün aynı 
şeyleri giymek istediğimiz anlar da. Bir gece 
önceden harekete geçmek önemliydi. Minik 
bir operasyonla kıyafeti en ücra köşelere 
saklayan kazanıyordu. Ama diğerimiz bulursak 
da kıyafet onda kalıyordu. Sonrasında iyi ki 
tarzlarımız farklılaştı ki, aramızdaki en büyük 
problem çözülmüş oldu. Şu an sadece yorum 


yapıyoruz, “Bizimle misin, değil misin?” diye. 


Oyunculuğun, oynadığın karakterlerin seni 
izleyenlerinle nasıl bir araya getirdiğini 
düşünüyorsun? 

Bence oyuncunun kamerayla, televizyonun 
seyirciyle bir bağı var ve bu tamamen hissel 
bir şey. Ne kadar o anı yaşar, hissettiğimi 
yansıtırsam, kamera onu alıyor ve ekrana 
taşıyor. Seyirci izlerken de o bağı diğer 
ucundan yakalıyor, bir duygu 
kanalı oluşuyor. Kendini o anın 
içindeymiş gibi hissetmeye 
başlıyor. İşte, ozaman 


organikleşiyor her şey. 

Onunla gülen, onunla ağlayan... 
Bu izleyiciye bir tatmin 
yaşatıyor eminim. Etkilendiğim 
bir şey olduğunda bana 

öyle oluyor yani. 


Hayranların sürekli seni 
düşünüyorlar. Aranızdaki bu 
bağı neye borçlusun? Sence 
nasıl bir enerji var aranızda? 

Ortak duygular yakalıyorlar bence, belki de 
kendilerinden bir parça buluyorlar. Kendi 
tarafımdan baktığımda enerjileri beni çok 
mutlu ediyor. Sosyal medyada yapılanları 
fırsat buldukça takip ediyorum, hatta bazı 
çalışmaları çok beğeniyorum. Profesyonellere 
taş çıkaran işler görüyorum. Aralarından 
birkaçını evimde farklı köşelere yerleştirmek 
bile istiyorum. Benim için çok özeller çünkü. 
Onların sevgisi sadece o anki projelere odaklı 
değil. Hep varlar, her zaman benimleler. Aile 
gibi... Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. 
Biliyorum ki, bu yolda birlikte yürümeye devam 
edeceğiz. Hepsini kocaman öpüyorum. 


Elbise ve kemer, Sportmax, 
MaxMara fiyatı belli değil 
Çizme, Valentino, Beymen 8.250 TL 
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Tişört, Twist 159 TL 
Etek, adL, NightZoom 399,90 TL 
Ayakkabı, Celine, Beymen 2.995 TL 


Triko, Ipekyol 129 TL 
Bomber ceket, Sudi Etuz 
fiyat istek üzerine 

Şort, Hilfiger Collection 
fiyatı belli değil 


Bluz, Dice Kayek, Beymen 3.750 TL 
Jean, adl 149,90 TL 
Çizme, Balenciaga, Beymen 3.895 TL 
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Elbise, Self Portrait, 
Brandroom 1.695 TL 
Gömlek, Alexander Wang, 
V2K Designers 1.945 TL 
Şort, Roman 119TL 
Clutch, COS 350 TL 


Eş Lİ a gil Â Ge? Mayo, KOM 119 TL 
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Mayo, Tommy Hilfiger 429 TL 
Şal, 


Bluz, Twist95 TL. 4 © a Pi ” 
“Etek, Milly, V2K Designers 3.995 TE 5 SAĞ . ge 
Triko, DKNY802 TL ek w » 
Şort, Sandro 487 TL m alim ” Le 
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Bluz, Outkast People 
Pantolon, Sandro, Brandroom 848 TL 


a / 


Çizgili triko,Tommy Hilfiger 119,40 TL Bikini altı, Koton 22,99 TL Triko, Tommy Hilfiger 129 TL Bikini altı, Tommy Hilfiger 129 TL 


Bikini, Eres 630 Euro 
Rantolon, Sudi Etuz 1.300 TL 


Mayo, Sand & Blue 960 TL 
Triko, DKNY 802 TL 


OPENING 
| SEREMONK 


mode/sport 
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Sweatshirt, Adidas, Shopigo 995 TL Şort, Moncler 750 TL Çanta, İnci 279,99 TL 


Kazak, Balenciaga, Beymen 3.595 TL 


Mayo, Anais & Margaux, Beymen 490 TL 

Eşofman üstü, Outkast People 590 TL 

Eşofman altı, Outkast People 430 TL 

Ayakkabı, Gosha Rubchinskiy x Superga, Shopigo 345 TL 


Kazak, Balenciaga, Beymen 3.595 TL Şort, Nike 119 TL 
Ayakkabı, DKNY 1.595 TL 


Triko, sweatshirt ve pantolon, Sportmax fiyatı belli değil 


Bikini üstü, Penti 66,53 TL Beyaz sweatshirt, Derishow 499 TL Siyah sweatshirt, Outkast People 690 TL Eşofman altı, Rag & Bone, Beymen 1.025 TL 


ir ot ea 
! 


e VE va e 


Sweatshirt, Dsguared2, Beymen 1.275 TL Mont, Moncler 2.350 TL Bikini takım, Kom 169 TL 


Bikini üstü, Penti 66,53 TL Bikini altı (takım fiyatı), Zeki 639 TL 
Yağmurluk, Kenzo, Beymen 1.875 TL Ayakkabı, Dior, Beymen 4.300 TL 


KATKILARINDAN DOLAYI ECE CANDAN STUDIO'YA TEŞEKKÜR EDERİZ. 


BAŞKA 
TASARIM yazı Melida Aleksanyan 


mayoya, şapkadan 
çantaya, gömleklerden 
terliklere hayal bile 
edemeyeceğiniz 
kadar çeşitli 

giysiler ve aksesuarlar yer 

alıyor. Koleksiyonumuzun, güçlü 
moda anlayışı ve albenisiyle bizi 
farklılaştırdığına inanıyoruz. 


Neler size ilham verir? 

Ekip olarak Akdeniz'in batısını, 
doğusunu ve yeni dünyayı bir 

araya getirmeyi ilke edindik. 

Bizim için bir müzik, bir koku 

ya da bir renk ilham verici olabiliyor. 
Bu noktada önemli olan 
hayalimizdeki tasarımı doğru 
uyarlamamız. Koleksiyonlarımızda 
sanatkar kadınlarımızı desteklemeyi 


o 
amaç ediniyoruz. Yeni sezon 
ürünlerimizin de neredeyse 
tamamı el işçiliği ile oluşturuldu. 


İLHAMINI İNCİR YAPRAĞINDAN ALAN SHIKKA O Nerelerdenulaşabiliriz? 
MARKASINI, “DIŞARIDAN BİR HAYALPEREST, (Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgesinde 
ÖZÜNDEYSE KÜRESEL BİR GEZGİN” DİYE bulunan pek çok tatil beldesindeki 

ANLATIYOR MUKADDES BAŞKAYA. Kiel 


adresinden ulaşabilirsiniz. 


enizli'de doğan bir plaj Shikka ne demek? İstanbul'da bir mağaza açmayı 
giyim markası Shikka. Bir Akdeniz reçetesinin ifadesi düşünüyor musunuz? 
Tasarımları sadece olan Shikka ismi, ilhamını bir 2018 yazı değil belki ama bir sonraki 

plajda değil, mekan fark cennet meyvesi olan incir yıl olabilir diye düşünüyoruz. 

etmeksizin her zaman, her yerde yaprağından alıyor. Şık, seyahati 

size eşlik edebilecek tarzda. seven ve değişik ekolleri bir araya 

Eşi İlker Başkaya ile kendi getirip derleyen modem kadının 

markalarını kurmanın hayalleri pratik ve bilinçli giysilerini ele 

olduğunu söyleyen Mukaddes alıyor. Zamanı ve detayı bir araya 

Başkaya, hazırladıkları ilk getirerek romantikliğe, sadakat ve 

Shikka koleksiyonu ile çekiciliğe hürmeti ifade ediyor. 

Ev ve Plaj Giyimi Tasarım 

Yarışması'na katılıp üçüncülük Koleksiyonda neler var? 

ödülü aldıklarını söylüyor. Plaj koleksiyonumuzda kaftandan 
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Raf Simons'”ın 2018 
İlkbahar-Yaz erkek 
giyi eksiyonu 
New Yo am 
çıktı. Kar, zda, 
Çin de 
yağmurda kalmış, 
dünyayıneon 
renklerle gören ve 
favori yemeği balık 
olan bir insan var. 
Aynı gündem gibi çok 
renkli ve uyumlu... 
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BAŞKA 


HABER hazırlayan BAĞLAN KESKİN 


Ultra cool, 
ultra asi 


Kaykay kültürünün vazgeçilmez 
parçası Vans, UltraRange 
koleksiyonuyla konfor sağlayan bir 
seri karşımıza çıkarıyor. Ergenliğin 
zararsız asiliğini unutamayanlar için. 


Sneaker, Vans ! 


ağustos 
anıları 


SİNEMA SALONLARI 
MEDYATİK İSİMLERLE 
DOLARKEN, ALT METİNLİ 
İŞBİRLİKLERİ BİZİ İÇİNE 
ÇEKECEK. EFSANE 
MARKALAR İSE BİZE 
VEDA EDERKEN EN HIZLI 
SÜRPRİZLERİNİ YAPACAKLAR! 


130 


ACID JAZZ 
ZAMANI 


Akbank Caz F tivali 


dolaşıyor 

Luc Besson'un uzay filmi 
Valerian ve Bin Gezen 
İmparatorluğu bu ay 
yapılacaklar listesinin 
başında. Çünkü kötü kızımız 
Rihanna, Dane DeHaan'a 
eşlik eden isimler arasında. 
Bir diğeri de yaramaz 
ex-model Cara Delevingne. 


Cara Delevingne 
hızlı bir kararla 
modellik kariyerine 
son vermiş ve 
oyunculuğa atılmıştı. 
Sonuçlarını beraber 
izleyeceğiz. 


Park 


geceleri 


COS, beşinci yılında 

da Londra Serpentine 
Galerileri'nde gerçekleşen, 
birden fazla disiplinden 
performansların sergilendiği 
Park Geceleri'ne dahil 
oluyor. Halka açık olarak 
gerçekleşen etkinlik sanat, 
tasarım ve yaratıcılığı bir 
araya getiriyor. 


koleksiyon 


Gucci ve Coco Capitân'ın 
ses getiren felsefi işbirliğinin 
ürünleri Temmuz sonunda 
gucci.com'da ve sayılı “bm Ke 
Mağaza Eğ sunuldu. | WANT TO 40 
Kreatif direktör Alessandro 

hele Süleğy'9 il © 
Michele'den Sonbahar/Kış Yy 
için gelen bu işbirliği atağı & İİ y 
daha çok konuşulacak gibi. sam > 


m 


TA A 
“GÜCEY ÇOMMON 
Vm b 


Sweatshirt, Gucci 


Bodrum'da 
Japon işi 


Bodrum Mandarin Oriental 
Hotel'de bütün yaz Japon 
mutfağının en güzel lezzetlerini 
meraklılarıyla buluşturan loki, 
Ağustos boyunca da yeniden hit 
olan Bodrum'da sizi bekliyor. 


BAŞKA 


HABER 
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Elbise, Acne 
600 Euro 


başlasın 


The North Face Mountain 
Festival, Lauterbrunnen, Wi 


eteklerinde maceracıları 
bekliyor. 14-17 Eylül 
arasında düzenlenecek 
etkinlikte birçok cesur & 
aktivite; yemek ve 
fotoğrafçılık dersleri ile 
canlı müzik eşliğinde 


Colette'den 
veda busesi 


Parizyen konsept mağazası 
Colette, 20. yılında H&M'le işbirliği 
yaptı. H&M Studio Sonbahar/ 

Kış koleksiyonu aynı zamanda 
Colette'in bize kapanış hediyesi. 


Yazı unutulmaz kılan, 
Ağustos'un nasıl bittiğidir. 
Vakko Mare ürünlerine bu 

yüzden bir göz atın. 


Dağ festivalik 


İsviçre'de, Eiger Dağı'nın fiğ 


Doğadan 
tarihe dokunuş 


Intimissimi, doğadan ilham, 
geçmişten referans alan 
2017/18 Sonbahar/Kış 
koleksiyonu ile çok özel 
dokunuşlar yapıyor. 


Body, Intimissimi 
269,90 TL 


vE 


Artık ayaklar yere 
çıplak tonlarda basıyor 


Christian Louboutin'in farklı ten renkleriyle paralellik taşıyan 
Nudes koleksiyonu, 2017 İlkbahar/Yaz sezonunda 
tüm beklentileri karşılamak üzere daha da genişliyor. 
Kadın vücudunun doğal formunu vurgulayan kampanya görselleri 


Game of Thrones Sofia ve Mauro ikilisi tarafından çekildi. 
tişörtleri Koton'da 


Büyük bekleyiş sonunda bitti 
ve Game of Thrones yedinci fa 

sezonuyla başladı. Koton da 2 isek 
geleneğini bozmadı ve bu sezon 
için yepyeni bir koleksiyon çıkardı. 
Westeros'un haneleri 

bu tişörtlerde savaşıyor. 


KADININ 
GÜCÜNE İNANIN 
Nike, “Daha fazlasına 
inan” başlığıyla 

kendi alanında 

önde gelen popüler 
isimleri İstanbul'da 
buluşturuyor. 


Tişört, Koton 
2919118 
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BAŞKA 
SOSYAL MEDYA yazı BAĞLAN KESKİN 


NE KADAR 
GENÇSİN? 


Sosyal medyanın güzel gösteren 


filtreleri ve zayıflatan uygulamalarıyla, 
9 yaşındaki çocukların kendileri için bu 
sahte görünümleri yaratmaları ne kadar 


“oyun” adı altında anılabilir? 


JONBENET 
RAMSEY 


OLAYI 


JonBenet Ramsey, 
çocuk güzellik 
kraliçesiydi. 
1996'da kafasına 


sert bir cisimle 
vurulup, boğulup 


Instagram'daki klasik güzellik algısı ergenlik 
dönemindeki çocukları etkilemekte. 


(elfelildüllelifelilşTef 
ise sadece 6 
yaşındaydı. Tabii 


ki, Instagram bunu 
yapmayacak. 


nternetin, sosyal medyanın olmadığı bir hayatı 

düşünemiyoruz. Bizi oraya bağımlı yapan, merak 

ettiğimiz şeyleri takip etmek ya da son gelişmelerden 
hemen haberdar olmak değil sadece. O dünyada 
istediğimiz gibi var olmak. Filtrelerle başlayan bu macera 
artık kendimizi gerçekten başka bir insan yaptığımız 
uygulamalara kadar geldi. Şu an bunu eleştiren bir yazıyı 
okusanız da itiraf etmeliyim, ben o uygulamaların bazılarını 
kullanıyorum. Şikayetçi olduğum bir gıdım var ve onu Slim 
& Skinny ile yok edebiliyorum. Cildim ters ışıkta berbat 
çıkıyor, Facetune onu pürüzsüzleştirmem için bana fırsat 
veriyor. Neden kullanmayayım ki? Kötü huylarınızdan bir 


uygulamayla kurtulmak istemez miydiniz? Zaten gün içinde 
üzerimize geçirdiğimiz birçok kılıf var. Sosyal medyada 
da bunu yapabilirim. Buraya kadar her şey çok masum 
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görünse de, Facetune'dan daha ağır 
uygulamalar olan Plastic Surgery Princess 
ve Little Skin Doctor gibi programları 
tahmin ettiğiniz gibi sadece yaşlanan 

ben ya da Milenyum kuşağı kullanmıyor. 
Son istatistiklere göre yaş ortalaması 

9'un altında. Geçen gün bir sohbet sırasında sosyal 
medyadan bahsederken, 6 yaşına yeni basan kızının 
telefon istediğini söylemişti bir arkadaşım. Sadece sosyal 
medya için üstelik. Çocuklar daha kendini tanımadan 
sosyal medyada beğenilme tutkusuna düşüyorlar. Hatta 
doğal oranların dışında sayılabilecek kadar düzgün bir 
görünüme sahip olma isteği, ergenliğin başlarında, tam 
da benlik algısının oluştuğu dönemde kendini tanımayan 
bir neslin sosyal gelişimini bozuyor. Kozmetik ürünleriyle 
ilgili bilgi almak ya da kendini fiziksel olarak iyileştirmek 
değil bu. Kimliğin oluşmadan başka bir görüntüyü kabul 
etmek. Bu yüzden, masum görünen ve kendimizi iyi 
hissetmemize sebep olan bu uygulamalar geleceğin 
yetişkinleri için tahammülsüzlüğü, başarı ve güzellik 
algısını saptırıyor. Çünkü daha tam tersini bile bilmiyorlar. 


İ ENEĞLENCELİ “ 
YAZ ARMAGANLARI! 


WWw.tegv.org.e-magaza 


Jürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan 
"Neşeli Ürünler"le, çocuklarınız eğlenerek öğreniyor. 
Türkiye'nin dört bir yanındaki, imkânları sınırlı 
çocuklarımız eğitim desteği alıyor. 
f TurkiyeEgitimcönüllülerivakfı 


Y TEGV — (9) egitimgonulluleri Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir. 


yazı TOMRİS CANDAN CANBULAT 


YILIN EN İYİ ITAPLARINDAN Amatör 


pa 


BİR FONT KİTAB 


SIMON GARFIELD 


TAM BENİM TİPİM 
SIMON GARFIELD 


Helvetica neden ve nasıl bütün dünyayı istila etti? 
Tabelalardan menülere, havalimanlarından giysilerinizin 
etiketlerine, baktığınız her şeyi farklı görmenizi sağlayacak bir 
kitap Tam Benim Tipim. 


Domingo Yayınevi 27 TL 


THAMES & HUDSON 
SNEAKERS: POSTCARDS 


SCOTT STOSSEL 
ANKSİYETE ÇAĞIM 


KUEYATENE 
CNMA 


Se ir 
Geleceğe Dönüş'teki Nike Air Scott Stossel, kendi 
Mag'ler ve dahası... Gelmiş yaşadığı ve hayatını 


geçmiş en ikonik sneaker'lar etkileyen anksiyete 
30 kartpostalda! sorununu keşfediyor. 


Sneakers: Postcards, 
Kolektif, Thames & Hudson, 
Shopigo 60 TL 


Boyner Yayınları 36,50 TL 


Anksiyete Çağım, Scott Stossel, 
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KUBRICK İN 
ŞİFRELERİ" 


KUBRICK'İN 
ŞİFRELERİ 


HALİT KARAATA 
Dahi yönetmen Stanley 
Kubrick'in tüm filmlerinin 
çözümlemesini yapıyor. 
Kubrick'in hayatına, film 
çekimlerine dair anektodlarla 
Karaata, “hayat açısını” 
bulmaya çalışıyor. 


Sıfırdan Yayınları 30,40 TL 


Kubrick'in 
1962 yılında 


> İni çektiği Lolita'ya 


“d i yeniden göz 


atma vakti geldi 
geçiyor! 


ANITA GANERI 
MYTHS IN 30 SECONDS 


Tüm dünya kültürlerinden 
seçilmiş mitler, geleneksel 
efsaneler resimlenerek 
anlatılıyor. 


Myths in 30 Seconds, Anita 
Ganeri, Assouline 80 TL 


İŞTE BENİM 
ZEKİ MÜREN 


KOLEKTİF 
Şarkılara duygu seren, çilelere 
göğüs geren, dertli gönüllere 
giren Zeki Müren'in giydiği 
fraklar, doldurduğu plaklar, 
yüzdüğü plajlar, dostlarıyla 
paylaştığı geceler bir bir mercek 
altına alınıyor. Kitap, sanatçının 
çocukluğundan başlayarak 
gündelik hayatına da ışık tutuyor. 
65 yaşında aramızdan ayrılan 
Zeki Müren'le Türkiye'nin 
modernleşme serüvenine, 
toplumsal dönüşümüne ve 
değişen eğlence alışkanlıklarına 
dair zengin ipuçları elde 
edeceksiniz. 


Yapı Kredi Yayınları 42,90 TL 


KNOCK KNOCK 
ALAKASIZ İKİLEMLER KİTABI 


Bir sonraki alakasız 
seçimini sözde bilimsel bir 
güvenle yapmak için bu 
defteri kullan! 


Alakasız İkilemler Kitabı, 
Knock Knock, Bilstore 52 TL 


ALL 


ERE TEE LEGENEMAN DERE GE 
L 


THE PROFESSIDMA, 
THE FIFTH ELEMENT 
LUUY 


VALERI!AN 


2017 
28. yüzyılda Valerian ve Laureline, hem şehri hem de tüm 
evrenin geleceğini kurtarmak için, Savunma Bakanlığı'nın 
emriyle, etkileyici bir şehir olan Alpha'da görevlendirilirler. 
Dane DeHaan, Cara Delevingne ve Rihanna... Kaçırmayın! 


L 


THE DARK TOWER 


yazı TOMRİS CANDAN CANBULAT 


IN THEATRES 7 JULY 


THE HANDMAIDEN 


2017 
Stephen King'in yazdığı en 
sıradışı kitaplardan olan 
Kara Kule'nin uzun yıllardır 
beklediğimiz filmi! 11 yaşındaki 
Jake Chambers, rüyalarında 
gördüğü ancak kimsenin 
varolduğuna inanmadığı 
Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını 
takip ederek oraya ulaşmayı 
başarır. Siyahlı Adam oraya 
ulaştığında hem Orta Dünya, 
hem de insanların dünyası yok 
OLDBOY olacaktır. Ona engel olabilmek 
2003 için genç Jake yine rüyalarında 
gördüğü Silahşör Roland 
Deschain ile uzun bir 
yolculuğa çıkar. 


Ailesiyle mutlu bir hayat süren işadamı Dae-su Oh bir 
gün evinin önünden kaçırılır. 15 yıllık tutsaklığın ardından 
serbest bırakılan Dae-su Oh neden hapsedildiğini 
araştırırken başka gerçekler de gün yüzüne çıkar. 


ALMOST FAMOUS 


LOST IN TRANSLATION 


ATOMIC BLONDE 
2003 


2017 2000 


Tokyo'da uyku tutmayan 

bir gecede, lüks bir otelin 

barında iki Amerikalı'nın, 

Bob Harris ve Charlotte'ın 

yolları kesişir. Birlikte şehri 
keşfe çıkarlar. 


15 yaşındaki William'ın rock 
müzik ile ilgili yazıları Rolling 
Stones dergisi tarafından fark 
edilince, röportaj yapmak için 
Stillwater grubunun turnesine 
misafir olur. 


The Coldest City adlı 
çizgi romanın sinema 
uyarlamasında İngiliz ajan 
Lorraine, Soğuk Savaş'ın 
son günlerinde Berlin'de 
görevlendirilir. 


2016 


Sarah Waters'ın romanı 
Fingersmith'in (2002) modern 
uyarlaması. 1930'larda Japon 

işgali altındaki Kore'de, 

kendisine miras kalmış genç 

bir asilzade, onun servetine 

göz diken ve onu kendisinin 
kont olduğuna inandıran 

bir dolandırıcı, dolandırıcı 

tarafından tutulmuş yankesici 
bir hizmetçi, asilzadenin sapkın 
velisi ve amcası etrafında 
dönen entrikalar; hizmetçinin 
hanımefendisine delicesine aşık 
olması ile daha da çıkmaz bir 
yola girer. İnanın, film en az bu 


cümle kadar karışık. 


Evine binlerce balon 
bağlayıp hayallerindeki 
yolculuğa çıkan 78 
yaşındaki Carl, en büyük 
kabusu Russel'ı da fark 
etmeden yanına alır. 
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BAŞKA 


SEYAHAT 
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yazı BAHAR AKINCI 


Turgutreis'ten çıktım yola; selam verdim 


Leros'a, Kalymnos'a! 


YAPACAK BİR ŞEY YOK, 
SEVİYORUZ YUNAN'I. EN AZ 
BODRUM'U, KAŞ'I, PATARA'YI 
SEVDİĞİMİZ KADAR. HAYDİ BRE, 
ADALARA GİDİYORUZ. 


İLK DURAK, KALYMNOS 


NEDEN GİDİLİR? Kalymnos; Bodrum'un 

26 kilometre Batı'sında yer alan; ilk ayak 
bastığında pek bir şeye benzetemeyeceğin (liman 
biraz çorakça), keştettikçe aşık olacağın, kuzey 
tarafı yemyeşil, evleri güzel, yemeği güzel, gün 
batımı efsane bir “büyük ada”. Büyük diyorum 
çünkü yaz aylarında nüfusu 30 bine kadar çıkıyor. 
Canının istediği yere havlunu atıp denize girmek, 
kaya tırmanışları yapmak, trekking turlarına 
katılmak, şahane yemek yemek, yaşlı mübadil 
amcalarla sohbet etmek, kahvelerinde frappe 
içmek için bile gidilir. 


Yaz boyu çok özel turlarla 
Turgutreis'ten yola çıkın. 


NASIL GİDİLİR? Kalymnos'a Turgutreis'ten her 
Cuma 17.00, her Cumartesi 10.00 ve 17.00'de 
toplam 3 sefer kalkıyor. Yolculuk yaklaşık 45 dakika. 
Ayrıntılı bilgi için; bodrumferryboat.com 


NERELERİ GEZİLİR? 

Agios Savwvas Manastırı: Limanda gece ışıkları ile 
büyüleyen, yemyeşil bir yoldan çıkılan, 13. yüzyıldan 
kalma çanları ve manzarası ile ünlü manastır. 
Kalymnos Müze Evi (Folklore Museum): Manastıra 
çıkan yolun üzerinde, 17. yüzyıl Kalymnos ve Rum 
yaşamını anılar, fotoğraflar, eşyalar ve kıyafetlerle 
anlatan çok tatlı bir müze evi, her gün açık. 

Balık Hali (Fish Union Market): İsli ton balığı, 
kalamar pate gibi ürünleri üreticisinden almak için 
merkezde, balık hali içindeki markete bir uğrayın. 


Spyros Koumbaras Mandırası: Büyük hastası 
olduğumuz, içeri girdiğiniz andan itibaren buram 
buram taze sütlaç kokan (arkadaki üretim yerinde 
gözünüzün önünde yapılıyor), minik günlük yoğurtları 
ve peynirleri şahane mandıra, mutlaka uğrayın. Pothia 
köyünde kime sorsanız Sypros'u gösterir. 

Massouri Plajı: Adanın denize girmek için en güzel 
koylarından. 4 eu'ya şezlong ve şemsiye ücreti 
ödeyerek tüm gününüzü burada geçirebilirsiniz. 


NEREDE YENİR? 

Stoukas Tavem (öğlen): Merkezde, limanın ilerisinde, 
deniz üzerinde, temiz, yerel, lezzetli br taverna. Deniz 
ürünlerinde olduğu kadar, et ürünlerinde de iddialı bir 
aile işletmesi. Fiyatlar son derece uygun. 

Tel: *30 2248 05104 

Aegean Tavern (akşam): Massouri köyünden 
Teledos Adası'na bakan, efsane gün batımı ve Yunan 
mutfağını bir tık yukarıya taşıyan sunumları ile çok 
başarılı. İkram gelen ballı lokma tatlısı ve ev yapımı 
dondurma fotoğraflık. Rezervasyonsuz gitmeyin! 

Tel: *30 2248 05104 

KAFENES (akşam): Marina denen bölgede, havadar, 
avlulu bir lokanta. Deniz ürünleri ve deniz ürünlü 
makarnası denenmeli. Hafta içi rezervasyonsuz yer 
bulabilirsiniz. Tel: -380 2243 028727 


İKİNCİ DURAK, LEROS 


NEDEN GİDİLİR? Leros, bugüne dek gördüğüm en 
fotojenik Yunan Adaları'ndan biri. Bol bol fotoğraf 
çekmek, gönlünce denize girmek, özel lezzetlerin 
tadını çıkarmak, kahvelerinde keyif yapmak ve çok 
daha fazlası için gidilir. 


NASIL GİDİLİR? Bodrum Turgutreis'ten her Cuma 
ve Pazar Leros'a karşılıklı seferler var. 


NERELERİ GEZİLİR? 

Kale ve Belenis Kulesi: Adayı gezmek isterseniz, 
hayran kalacağınız bir manzara için mutlaka ünlü 
Castle of Panaghia'ya çıkın, gün batımını izleyin. 
Artemis Tapınağı kalıntıları, Belenis Kulesi, Agio 
Marina Müzesi görülecek yerler arasında. 

En güzel plajlar: Dyo Liskaria, Alinda ve 

Pandeli plajları. 


NEREDE YENİR? 

Mylos Tavern: Merkezde, limanın olduğu koyun 
ucunda efsanevi bir lokanta. Yorgos ve Stefanos 
kardeşler ailenin ikinci kuşağı; yurtdışında 

şeflik okuyup, dönüp babalarının dükkanında 
çalışmaya başlamışlar. Adını hemen yanındaki yel 
değirmeninden alan ve deniz üzerinde konumlanan 
bu lokanta, bugüne dek yediğiniz geleneksel Yunan 
mutfağının çok çok ötesinde. 

Tel::30 2247 024894 

Pastane: Adanın en ünü pastanesi To 
Paradosiako'ya uğrayıp kurabiye ve tart 

almayı sakın unutmayın. 

Tel:x30 2247 025500 


İNE 


Bahar Akıncı Leros'ig 
Myros Restaurant” 


yi Ami . 


BAŞKA 


HABER Röportaj MELİDA AL KSANYAN Portre ÖZKAN ÖNAL 


(AV 


tah 


Elbise, 
599TL 


HIZLI MODA 
AKIMINA 
KARŞI KETEN 


Bu kez Dor soruyor: Sürekli 
alışveriş yapan çılgın bir 
tüketim toplumu olmamıza 
gerçekten gerek var mı? 


Kurdukları Dor adlı markayla merkezine 
doğal yaşamı ve sürdürülebilirliği alan 
Gönenç ve Doğa Keskintepe kardeşler, 
daha önce pek dikkatimizi çekmeyen en 
doğal kumaşla tanıştırıyor bizi; ketenler... 
Neden keten? 

Keten kendine özgü, asil ve doğal. 
Ayrıca, sulama ihtiyacı olmadan, yağmur 
suyu ile doğal olarak yetişebiliyor. Doğal 
olarak antibakteriyel ve antifungal olan 
keten ve kenevir, dünyanın en dirençli 
doğal lifleri; 30-40 sene kullanılabiliyor. 
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« 3 Kimono; 599TL 


Etek; 469 TL 


Ketenin sizin için anlamı? 


Elbise, 


Bizce keten anıların kanvası. Biz 599 TL 


kırışıkları çok seviyoruz çünkü günün 
sonunda hepsinin bir yaşanmışlığı 
oluyor. Hatta o yüzden Dor için, “Şehrin 
en iyi kırışıkları” sloganını kullanıyoruz. 
Keten yaz aylarının kumaşıdır. Yoksa 


Tulum, 
799TL 


bu yanlış bir algı mı? 

Evet, keteni pek tanımamakla alakalı 
yanlış bir algı bu. Keten, ısı düzenleyici 
özelliğe sahip bir lif; yazın serin, kışın 
sıcak tutar aslında. Farklı kalınlıklarda 
ve şekillerde hem dokuma hem örgü 
olarak bulunabilir. 

Peki, kışın keteni nasıl giyebiliriz? 
Halihazırda daha kalın ketenden 

bir ceket ve pantolonumuz var ilk 
koleksiyonumuzda. Dokuma ve örgü 
olarak akla gelen her şey ketenden 
yapılabiliyor. Biz de içeriden dışarıya 
doğru koleksiyonumuzu genişleteceğiz 
ve dış giyime kadar taşıyacağız. 


Bluz; 569TL 


BAŞKA 
MEKAN 


Bir İstanbul 
MASALI 


İSTANBUL'UN MASALSI 

ATMOSFERİNDE, TARİHİ 
DOKUYLA BÜTÜNLEŞEN GURME 
DENEYİMLER İÇİN İSTİKAMET 
KURUÇEŞME. 


eni deneyimler yaşamayı, yeni mekanlar 
keşfetmeyi sevenler için İstanbul'dan etkileyici 
bir adres önerimiz var. Hotel Les Ottomans'ın içinde 
kapılarını açan Parizyen restoran Lassiette'in zengin 
menüsünde geleneksel Türk mutfağı modem 

bir imzayla görsel şölene dönüşüyor. Kendinizi 
alabildiğine özel hissedeceğiniz bu deneyime Gün batımında, 
muhteşem bir manzara eşlik ediyor. farklı kokteyl ve 
Mekanda geçireceğiniz zamanı ilk 
andan itibaren özel kılmak isterseniz, 
ulaşımı tekneyle sağlamanız da 
mümkün. Alışkanlık yapacak 
lezzetleri ve manzarayı kaçırmayın. 


atıştırmalıklarla 
barın tadını 
çıkarabilirsiniz. 
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><-x Bodrum güzeli 


4? Mavi ve yeşilin kalbindeki konumu ve baştan çıkarıcı 
lezzetler sunan restoranları ile ünlü Kempinski Hotel Barbaros 
Bay için ajandanızda yer açın. 


ge'nin en güzel körfezlerinden biri olan 


Gökova'da tek kelimeyle muhteşem bir tatil 


deneyimi sunan Kempinski Hotel Barbaros Bay, Kempinski 
bu yaz en çok beğendiğimiz oteller arasında. Hotel Barbaros 
Bay'in İtalyan 


Yeşil ve mavinin buluştuğu konumuyla, huzurlu 

bir tatil geçirmek isteyenler için doğru lokasyon. 
Tüm gün boyunca denizin tadını çıkarırken leziz 
yemekler tadabileceğiniz restoranları da cabası. 
İtalyan mutfağından özel seçkiler sunan La Luce 
Restaurant'da aromatik Akdeniz yeşilliklerinden 
yapılan salataları ve leziz peynirleri denemelisiniz. 
Ege mutfağından örnekler sunan Barbarossa 
Restaurant'ın taze deniz ürünleri ve mezeleri de 
akdire şayan. Kendinizi özel ve rahat hissetmenizi 
sağlayacak ödüllü spa'sı, bu oteli tercih etmeniz için 
bir başka neden. Sunulan çok sayıda masaj ve bakım 
erapisi, tatil keyfinizi ikiye katlamak için ideal. 


mutfağından 
seçkiler sunan 
restoranı La Luce, 
dekorasyonu, 
manzarası ve 
enfes lezzetleriyle 
sizi kalbinizden 
vuracak. 
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Antmare, berrak denizi, özel plajı ve insana 
huzur veren sakinliğiyle tatilin hakkını veriyor. 


mem eee 
Mw ME Ni. 
NK 


“Hayalden gerçeğe” tanımlamasıyla hayata 
geçirilen Antmare, Alaçatı'ya 3 kilometre 
mesafedeki Port Alaçatı'nın girişinde samimi 
bir tatil arayanları bekliyor. 35 odalı butik otelin iç 
dekorasyonunda bazı odalar antika mobilyalarla 
düzenlenmiş. Denizin tam kenarında konumlanan 
vw Antmare, yıldızlarla dolu gökyüzü, tek, çift ve suit 
D O gi İ odalarıyla Çeşme'nin nostaljisini yaşatıyor. Modern 
g köy hayatının o duygusunu asla kaybetmeden 
bambaşka bir tatil deneyimi yaratıyor. Adını aldığı 


E M E deniz, özel plajı, çevre düzenlemesi ve huzur 
dolu sakinliğiyle, enerjisini şarj etmek isteyenleri 
H N V N S | bekliyor. Wwww.animare.com 


ÇEŞME'NİN NOSTALJİK KASABA 
HAYATINI BUGÜNDE YAŞATAN 
ANTMARE BAMBAŞKA BİR 
TATİL DENEYİMİ SUNUYOR. 
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BAŞKA 
HABER 


Karmaşadan 


uzakta 


ŞEHRİN KOŞTURMACASI 
İÇİNDE BİRAZ NEFES ALIP 
TATİL HAVASINA GİRMEK 
İÇİN HILTON İSTANBUL 
BOSPHORUS'A KAÇIYORUZ! 


u sıralar sosyal medyada gezinirken 

en çok karşılaştığımız manzaralardan 

biri, açık ara tatil paylaşımları. Deniz, 
harz, kum, güneş fotoğrafları istisnasız 
hepimizi etkisi altına alırken; şehirden henüz 
uzaklaşamayanlar, tatil özlemi çekenler için 
Hilton İstanbul Bosphorus havuz keyfinin 
en ayrıcalıklısını sunuyor, üstelik bunu spor 
keyfiyle de destekliyor. 
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yazı DİLRUBA KARAKÖSE 


Tenis tutkunları için hem teknik hem de 
lokasyon açısından dört dörtlük adres. 


Muhteşem manzarasıyla 
kendine hayran bırakmasının 
yanı sıra şehrin merkezindeki 
en büyük otel havuzu, çocuklar 
için özel olarak tasarlanmış 
çocuk havuzu ve çocuk parkı, 
havuz başı hizmetleri ve 

hafta sonu barbekü keyfiyle 
şehrin ortasında bir tatil merkezi deneyimi 
yaşamanın hem bedeninizi, hem ruhunuzu 
dinlendireceği şüphesiz. Sportif ruhların 
özellikle ilgisini çekecek Sağlık Kulübü'nün 
yeni hizmetlerinden olan personal trainer 
ile spor yapma fırsatıyla, fitness'in yanı sıra 
pilates ve yoga sayesinde hem sağlıklı hem 
de fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. 


KİŞİYE 
ÖZEL 
Sporla aranız iyi 
değil mi? Tamamen 
size özel hazırlanmış 
programla 
önyargılarnızı kırın. 


Modern zamanların trendi tenis, şehirli 
insanlar için yazın vazgeçilmezi. Açık havada 
spor yapmanın huzuru ise bambaşka. 
“Herkes için spor” anlayışıyla özel 
kampanyalar sizi bekliyor. Hilton İstanbul 
Bosphorus, kampanyalı fiyatlarıyla tüm tenis 
severleri kusursuz kortlarına davet ediyor. 
İster tek, ister çift olarak üye olunabilen paket 
sayesinde, tenis kortlarında spor yapmanın 
keyfine varıyorsunuz. Sınırları zorlayarak, 
diğer üyelerle birlikte bu deneyimi eğlenceli 
bir yarışa dönüştürebilirsiniz. Hilton İstanbul 
Bosphorus'un hard court, yani sert zeminli 3 
tenis ve 2 sguash kortu, şehrin en beğenilen 
kortlarının başında geliyor. Sağlık Kulübü 
Kampanyası ile siz de Hilton zindeliğini 
tecrübe edin! Bu kampanyayla birçok 

Hilton hizmetinden çok cazip indirimlerle 


faydalanabileceksiniz. İndirimli 
kampanya fiyatlarıyla dilerseniz 
tenis ve sguash kortlarında 
sporun tadını çıkarabilir, 
dilerseniz masaj hizmetleriyle 
bedeninizi ve zihninizi 
dinlendirebilirsiniz. Özel bakım 
paketleriyle kendinizi şımartabilir 
ve lüks spa deneyimini 
yaşayabilirsiniz. Sağlıklı 
yaşamın bir bütün olduğunu 
göz önünde bulundurarak, 


Pool Cafe'nin gurme lezzetlerini tatmayı EN AKILLI 
da ihmal etmeyin. Şehrin karmaşasından TATİL 
kaçmak için İstanbul'un en özel lokasyonu P ei 
. : : Yeşil ve mavinin 
Ağustos'ta sizi bekliyor. Hit mekanlar buluştuğu 


arasında öne çıkan otelin güvenilir hizmet güneşin içinizi ısıttığı 


bir tatil için çok 
uzaklara gitmenize 
gerek yok. Aile dostu 
otel anlayışıyla 
Hilton yaşam 
kalitenizi artırıyor. 


ve ekip anlayışıyla, ikinci eviniz artık belli. 


Tel: 0212 315 60 00 
info.istanbul©hilton.com 


Yaza özel 
menülerle havuz 
partileri kaçmaz. 


145 


BAŞKA 


HABER yazı DİLRUBA KARAKÖSE 


TATİLAŞKINA! 


EGE'NİN EŞSİZ RUHUNDAN 
VAZGEÇEMEYENLER; ROTAYI LA 
BLANCHE ISLAND BODRUM'A 

ÇEVİRMENİN TAM ZAMANI... 


az geldi gelecek derken tabii. İki adet büyük ve sadece yetişkin misafirlerine 
Ağustos ayına girmiş hizmet veren relax havuzu, aguaparkı ve bir 
bulunuyoruz. Hal böyle adet çocuk havuzunun yanı sıra 3 adet kum 
olunca da tatil yapmak, güneşin ve plajıyla La Blanche Island Bodrum misafirlerine 
denizin tadını en iyi şekilde çıkarmak unutamayacakları bir tatil deneyimi sunuyor. 
için harcayacağımız zaman yavaş Bünyesindeki masaj, cilt bakımı, hamam, sauna ve 
yavaş daralıyor. Eğer hala tatil buhar odası stres atmanıza yardımcı olurken, tenis, 
planı yapmadıysanız ya da yeniden plaj voleybolu, dart, su sporları gibi aktivitelerle de 
kendinize bir tatil rotası planlamak eğlenceli zaman geçireceğiniz şüphesiz! 


istiyorsanız bizden küçük bir tavsiye: 

La Blanche Island Bodrum Hotel. 
Güvercinlik Koyu'nda, yarımada üzerinde, şehir 
merkezine yakın konumdaki bu otelde gün batımı 
ve doğumunı izlemek çok farklı bir deneyim. 
Bölgenin en büyük otellerinden olan La Blanche 
Island Bodrum, mavinin huzurunu çoğu deniz 
manzaralı 516 odası ve restoranlarıyla taçlandırıyor. 
Tatil deyince deniz ve havuzu es geçmek olmaz 


Turgutreis Akyarlar kasabasında, Ege'nin bu 
masmavi manzarasına uyanmak gibisi yok. 


EN DEĞERLİ KONUKLAR 


Xanadu Island Hotel, en değerli 
konukları olan çocuklar için 

yaş gruplarına göre eğitici ve 
eğlendirici havuz aktiviteleri 
hazırlıyor. Uluslararası Mavi 
Bayrak standartları ve Yeşil Yıldız 
belgesine sahip plajı da güvenli 
yapısını güçlendiriyor. 


BAŞKA TANITIM 


Lüks ve konfor 


EGE'DE 


XANADU ISLAND HOTEL AYRILMAK 
İSTEMEYECEĞİNİZ BİR TATİL SUNUYOR. 
YENİLENMEK VE ŞIMARMAK İÇİN EGE'DEKİ 
BU YARIMADAYA UĞRAMALISINIZ. 


urgutreis Akyarlar'da, 
NN. masmavi 
sularıyla çevrili bir 
yarımadada Bodrum'un 
kendine özgü mimarisiyle 
sadelik ve lüksü buluşturan 
Xanadu Island Hotel'e 
geldiğiniz anda huzurun, 
sessizliğin, mutluluğun ve 
özgürlüğün sizi sardığını 
hissediyorsunuz. Xanadu 
Island Hotel'in karakteristik 
özelliklerinden biri olan 
mimari yapısı, içindeki 
tüm yaşam alanlarının 
denizle iç içe olmasını 
sağlıyor. Tamamı deniz 
gören odalar sizi bekliyor. 
Yaşadığınız romantizm 
duygusunun daha da 
yoğun olmasını sağlamak 
adına, standart odaların 
haricinde dilerseniz otelin 


özel havuzlu villalardan 
birinde kalabilir, sevgiliniz 
ile beraber yıldızları sayarak 
uyuyabilirsiniz. Denizle 
flört eden havuzları, spor 
ve aktivite salonları, dünya 
lezzetlerinden oluşan 
mutfağı, güzellik seansları, 
Türk Hamamı ve ayurveda 
koridorları barındıran 
terapi ve bakım merkezi, 
amtfitiyatrodaki şovları ve 
24 saat süren hizmetiyle 
dolu dolu bir tatil 

sizi bekliyor. 


www.xanaduhotels.com 


17 T 


m — uğ (bu 
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Xanadu Island Hotel, Bodrum'un 


kendine özgü mimarisinde, Ege Denizi'nde 


bir yarımadada konumlanıyor. 


BU BİR İLANDIR 


BAŞKA 
TANITIM 


Street Fashion 5 


İstanbul'un 


Haziran 'Bi'başka 
blogger'ı” seç 


SOKAK MODASININ NABZINI KİM 
TUTUYOR? CEVABI KOLAY: HEPİMİZ. 
PEKİ, ARAMIZDA EN İYİSİ KİM? İŞTE, 
FORUM İSTANBUL STREET FASHION 
İSTANBUL PROJESİNİN HAZİRAN AYI 
KAZANANI VE DETAYLAR... 


lışveriş ve eğlencenin merkezi Forum 
Ai tarafından şehrin sokak modası 
trendlerinin belirlendiği Street Fashion 
İstanbul projesinin Haziran birincisi Burcu 
Tekin oldu. Ünlü moda tasarımcısı Deniz 
Berdan tarafından seçilen Tekin, 1.000 TL'lik 
hediye çekine sahip oldu. Tekin, Berdan ile 
Forum İstanbul'da buluşarak hediye çekini 
teslim aldı. Street Fashion İstanbul'un Temmuz 
ayı jürisi ise Siren Ertan olacak. 


Forum İstanbul, “Sokak modası 
irendlerini tarzıma en iyi ben 
yansıtırım” diyen ve moda dünyasında 
yıldızını parlatmak isteyen herkesi 


RENKLİ, EĞLENCELİ 
VE ÖZGÜR TASARIMCI 
DENİZ BERDAN JÜRİ 

KOLTUĞUNDAYDI. 
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www.streetfashionistanbul.com adresinde 
kendi blog sayfasını oluşturmaya, sokak 
modasına dair içerikler hazırlamaya ve 

bir sonraki ayın birinciliği için yarışarak 
“Bi'başka blogger olmaya” davet ediyor. 


FORUM İSTANBUL STREET FASHION 
İSTANBUL PROJESİ HAKKINDA 

Street Fashion İstanbul'a katılanları hediye 
çeklerinden ünlü moda tasarımcılarıyla 
tanışmaya kadar farklı ödüller bekliyor. Zengin 
marka karmasıyla Avrupa'nın en büyük ve 
gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Forum 
İstanbul'da,Nisan ayından bu yana Avrupa'da 
son dönemin en popüler moda trendleri 
arasında gösterilen sokak modasının rüzgarı 
esiyor. “Bi'başka blogger olmaya var mısınız?” 
sloganıyla yola çıkan Street Fashion İstanbul 
projesiyle sokak modasında iddialı herkes 
blogger olma fırsatı yakalıyor. 


Yarışmaya katılmak isteyenlerin 
www.streetfashionistanbul.com adresine 
girip profillerini oluşturmaları yeterli. 


FORUM İSTANBUL HAKKINDA 

İstanbul Bayrampaşa'da toplam 495.000 
metrekarelik inşaat alanına sahip Forum 
İstanbul, 176.245 metrekare kiralanabilir alanı, 
ulusal ve uluslararası 286 markası ile yalnız 
Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük 
alışveriş merkezlerinden. Mağaza karması, 
etkinlikleri, mimarisi ve sanat eserleriyle 
İstanbul'da yeni bir hayatın yolunu açan 


Bi'başka blogger 
olmaya var mısın? 


Ayrıntılı bilgi 
streetfashionistanbul.com 
adresinde. 


Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 

E5 ve TEM otoyolunun bağlantı noktasında 
konumlanması, yeni metro hatları üzerinde 
olması, Atatürk Havalimanı'na sadece 25 
dakikada ulaşılabilir olması ile sadece 
İstanbullular değil, İstanbul'u ziyaret eden yerli 
ve yabancı tüm ziyaretçiler için rahat ulaşım ve 
alışveriş ortamı sunuyor. 


Yeni nesil ilham: 
Sokak modası 


Haziran ayının kazananı Burcu Tekin, 
sokak modasına getirdiği özgün 
yorumla birinci oldu. Trendlerin 
sokak modasından ilham aldığı yeni 
moda anlayışıyla siz de bu eğlenceli 
yarışmaya katılarak şansınızı deneyin. 
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Türkiye'de sadece Gratis'te satışa 
sunulan dünyaca ünlü makyaj 
markası wet n wild'ın mükemmel 
fotoğraf için etki sunan yeni ten 
grubu ürünlerinin lansmanını ALL 
& Gratis işbirliği ile gerçekleştirdik. 
Mükemmel ve filtresiz güzelliğin 
sırlarını hep birlikte keşfettik. 


Di 
Lansmanda Gratis Instagram e) h 
hesabından yapılan canlı N 
yayınlarla yeni ürünler detaylı 
bir şekilde tanıtıldı. Bu arada, 
32 yeni wet n wild ürünü sadece| 
Gratis'lerde sizi bekliyor. 


» : Zeynep Betül Çelikel 


MATTE ENE 


#wetnwildfiltresi gratis gratis 


a wet /4 Wild 


nwildfiltres los angeles 


gratis 


gratis 


Kurretülayn Matur 


#wetnwildfiltrg 


gratis gratis 
t ) " 
gratis z 
NN > 
gratis w y sadekar 
İtresi “ww Al 
gratis tresi GU 9 Va 


rt 


Akıllı telefonlarda 7 farklı ışık 
seçeneği ile deneme çekimleri 
yapılarak filtre gerektirmeyen 
etkisi kanıtlanan wet n wild 
Photo Focus ten grubu 
ürünleri, yüzde yansımasız ve 
kadife görünümü sunmasıyla 
herkesin ilgisini çekti. Böylece 
misafirlerimiz kusursuz 
selfie'lerini çektiler. 


Damla Yastıoğlu ve Beril Çelikyay 


RENEĞADE 
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LL. 
gratis GE 


Murat Akbulut, Gözde Yapıcı | ; » 
h 


t| 


Uğur Kıral 


Davete katılan blogger'lar 
wet n wild Photo Focus 
serisinin yanı sıra Türkiye'ye 
gelen göz, dudak ve tırnak 
ürün gruplarından 5 farklı 
yeni seriyi de ilk olarak 
deneme fırsatı buldular. 
Canlı renkteki rujlar, 
highlighter ve far paletleri 
oldukça beğeni topladı. 
Gratis mağazalarında 
deneyebilirsiniz. 


ip 


> ALL Dergisi Güzlelik Editörü 
Nilay Yalçınkaya Öneriyor: 
“Her ışığın altında her zaman 
mükemmel görünmek mottosu ile 
geliştirilen wet n wild Photo Focus 
serisindeki fondöten, kapatıcı ve 
sıkıştırılmış pudrayı çok beğendim. 
Kusursuz ten görünümü için etkili 
olan bu ürünlerden favorimse 
fondöten. İncecik ve ışığı yansıtan 
yapısıyla yüzümde doğal filtre efekti 


yaratıyor. Ben çok sevdim!” 
wet 4 wild 


photofocus” 
i ED P! R 
152 N PRESSED POWDEİ 


si 


wet 4 wild” 


photofocus” 
FOUNDATION 


SOFT BENE 


“ wet wild 


v los angeles 


Wet £ Wild 


los İV 


Star) Yi 


crueltyfree 
İG İndirmek için/Gratis 
gratis.com SADECE GRATIS'LERDE Bi Nİ facebookcom/Gratis |E instasramcom/Gratisir ÇE wittercom/Gratisir 


m EE EEE 
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Rengarenk çiçekler ve 
eski evlerin nostaljisiyle, 
ada yürüşü Lumberjack 
ayakkabılarla daha keyifli. 


Bu ay rotamızı İstanbul'un 
en güzel lokasyonlarından 
Büyükada'ya çevirdik. Güne 
marin trendinin adeta sembolü 
haline gelen Lumberjack'in 
sürpriziyle başladık. Neler 

mi oldu? Deniz kabuklarına 
dileklerimizi bir bir sıraladık ve 
bu masalsı atmosfere yakışan bir 


şekilde gönderdik denize... 
M 


Ezgi Kasapoğlu, 
Zuhal Okçu 


Dileklerimizi denize Uğur ire 


atarken hatıra fotoğrafı 
N çektirmek tatlı bir ALL 
Escape anısı olarak 
arşivimize girdi bile. 


(Aysun Karalıoğlu 


Yazın zamansız parçası 
renkli espadriller ve cool 
makosenlerle, marin stilin 
olmazsa olmazları gün boyunca 
stilimizin anahtar parçaları 

oldu. Ada yürüşünde rahatlık 
da trend görünmek kadar 
önemliydi bizim için. 


Nihan Çumralgil Güzel, 
Merve Yıldırım 


ALL ESCAPE 


BÜYÜKADA 


Ebru Sezer 


Ayşegül Uluç 


Deniz, güneş 
ve yat turu 


Arnavutköy'de sabah buluşmamız, 
bizi gün boyu ağırlayan Su Yatçılık'ın 
teknesinde gerçekleşti. İstanbul'un 
en güzel manzaralarını izleme fırsatı 
bulduğumuz turda, akşamüstü denize 
girip, biraz güneşin tadını çıkardık. 
Bioderma güneş kremi, Myturmn 
Swimwear mayoları ve Morikukko'nun 
eğlenceli sırt çantaları bize eşlik etti. 


Tekne gezimizin ardından 
Sergüzeşt Otel'in bahçesinde 
bizi bekleyen kahvaltı keyfimizi 
pekiştirdi. Aslına uygun olarak 
restore edilen tarihi mekan, ada 
ruhunu kusursuzca yansıtıyor. 


#STİLSENDE 


KOMBİNİNİZİ YAPIN, 
FOTOĞRAFINI ÇEKİP 
INSTAGRAM HESABINIZDAN 
#ALLSUMMER 
HASHTAG'İYLE PAYLAŞIN. 
SONRA BİZE GÖNDERİN. 
ALL EDİTÖRLERİ VE MODA 
DÜNYASINDA YER ALAN 
JÜRİ ÜYELERİ KOMBİNİNİZİ 
OYLASIN. 


* ALL Ağustos sayısından çok 
beğendiğiniz en az 5 parçayı 
kesin ve bir kolaj yaratın. 

* Kolajınızın arkasına ad, soyad, 
yaş, meslek, adres, telefon ve 
e-posta adresinizi yazın. 

15 Ağustos'a kadar mektup 
ile ya da stilsende€all.com.tr 
adresinden bize ulaştırın. 

* Jüri üyelerimiz oylasın, 
hediyeleri kazanın! Başvuru: 


Seyrantepe Mah. İbrahim 
Karaoğlanoğlu Cad. 
Yayıncılar Sok. No: 10/A 
Kat: 2, 4. Leveni/İstanbul 


DİSKALİFİYE 
OLMAMAK IÇIN 

1. Seçimlerinizi sadece ALL 
Ağustos 2017 sayısından yapın. 
2. Adınızı, soyadınızı ve kişisel 
bilgilerinizi mutlaka kombinin 
olduğu kağıda eksiksiz yazın. 
3. Sadece bir kombin yollayın! 
4. Ommedya çalışanları ve 
yakınları yarışmaya katılamaz. 
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RENKLİ 
YAZ 


Accessorize ile bu yaz plajlarda büyük 
çantalarla çok rahat edeceksiniz. 
Zikzak detaylı, deri saplı çanta, rahat 
kullanımı ve şık görüntüsüyle yaza 
damgasını vuruyor. 


KAZANANLARI 


NELER BEKLİYOR? 


Stil Sende yarışmasında ilk dörde giren 
isimleri muhteşem hediyeler bekliyor. 


SPORTİF DOKUNUŞ 


PUMA TRINOMIC 


90'ların en sevilen koşu ve yürüyüş ayakkabısı 


Puma R698, sokak tarzına uygun yeni 


asarımıyla geri döndü. Trinomic taban teknolojisi içeren model, 
Uzakdoğu modasından ve sokaklarından ilham alan parlak 


renkleri ve genç tasarımıyla dikkat çekiyor. 


LENOVO Kö 


Yüksek performansı - 
(6 


ve geliştirilmiş 
sistemi ile hafif | 


Dolby Atmos& ses 
alüminyumdan 
üretilen K5, 
Lenovo'nun akıllı 
telefon dünyasına 
son armağanlarından. 
Zengin ve etkileyici 
bir ses deneyimi 
için çift hoparlör ve 
son teknoloji ürünü 
Dolby Atmos© ile 
donatılan Lenovo K5 
ile müzik dinlemek, 
video izlemek ve oyun 
oynamak çok keyifli. 
18 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla Lenovo K5 
ile kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. 


DOĞAL, 
GÜZELLİK 
SIRLARI 


Natürel cilt bakımı tercih 
edenlere DERMA-E'den 
el ve vücut bakım kremi 


hediye. 
— 
< a 
in N 
N 
DERMANE DERMA'E 
Vitamin E 


Vitamin E Intense 


Intense Moisture Moisture Body Lotion 


Hand Cream Fragrunce- Free 
Creme hydratantr 
bd 
202/564 w 
8027/2215 
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BAŞKA 


#STİLSENDE 


AL! MELİS UMUT 


ZEYNEP DUMAN 


ÖZÜR VE DÜZELTME 

All Stil Sende 
Temmuz ayı 
kazananlarından 
Eda Kar ve Ali 
Emircan'ın kolaj 
çalışmaları hatalı 
basılmıştır. Yanlışlık 
için özür dileriz. 


TEMMUZ SAYISINDA 
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER 


Yarışmacılar kombinleri 
hazırlarken en çok bu 5 ürünü kullandı. 


Etek, Marco de 
Vincenzo, Harvey 


Kemer, Gucci | pm Nichols 4.445 TL 


Ayakkabı, Vans 269 TL 


Çanta, Kate Spade 
160 1.745 TL 


gi 


Selen Yorgun Aykut Ünver Anıl Köprülü Neslişah Yılmaz Seçil Kayan 
Selen Kozmetik kurucusu Demsa Group Kozmetik PR Yöneticisi Barrus Tasarımcısı DeFacto PR Yöneticisi 
Marka Müdürü 


rai 


emi i m 
Nur Çağlayan Ebru Alişan Gülcan Avuka Begüm Gökçen Debora Zakuto 
Barrus Tasarımcısı Ommedya Genel Ommedya Reklam ALL Yayın ALL Genel Yayın 
Müdürü Grup Başkanı Koordinatörü Yönetmeni 


Yaza özel 
kombin 
seçenekleri 


Nişantaşı'ndaki Grey 
Food & Drink'te 
gerçekleşen jüri 
davetimize leziz bir 
kahvaltı eşlik etti. İşte, 
yazın ruhuna yakışan 
kombinlerin en iyileri! 


BAŞKA 


Ağustos ayında 
öne çıkanlar 


| 
Yazın ilk ayı, ikinci ayı derk 
kadar son ayına geliverdik. İş 
yeni haberler, mek. 


asarımlarıyla ön plana 
“ çıkan Simi Collection, 


4 romantik çizgisini 
/: bozmadan şık ve kaliteli 


iç giyim parçalarına 
imza atıyor. 


n, göz açıp kapayıncaya 
e, radarımıza takılan en 
lar, ürünler. 


YARATICILIĞIN GÜCÜ 


Çocukların renkli dünyasını 
ilgi çekici tasarımlara sahip 
mücevherlerle buluşturan 
Muse&Carats anne ve babaları 
da es geçmiyor. 


Symi 
nit 
Be ! 


smoothness. 
With Keratin 


Kuru saçlara veda 


Kabaran ve elekiriklenen asi saçların 

dilinden o anlıyor. Toni & Guy Smooth 

Definition serisi, kuru saçlar için özel 
olarak geliştirilmiş. 
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EĞLENCENİN 
DOĞASI 


Çocuklara yepyeni 
bir oyun alanı sunan 
Capitol; City, Ocean 
ve Forest konseptine 

sahip Captune 

World ile doyasıya 

eğlencenin yeni 
adresi. 


Pariste tanıştık 


Yaz denilince ilk akla gelen aksesuarlardan olan 
sandaletlerin en ünlü temsilcilerinden Birkenstock, 
2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu Paris'te tanıttı. 
Üç farklı temada hayat bulan minimal parçalar 
arasında sandaletlerin haricinde kemer, 
çorap ve çantalar da var. 


Moisturising Lotion 
Nemlendirici Losyon 


140600 TÜR GAMI 


Çeiczacitaşı GaLğırma ” DX 


CİLDİNİZ NEME DOYSUN 
Güneşe maruz kalıp kuruyan 
cildimiz Cetaphilin özel formüllü 
nemlendiricişine emanet! 


Yükselen 
yıldız 
Londra ve New York'ta 
aldığı eğitimin ardından 
Douze Studio'yu kuran 
Duru Zeynep Gök, ipek 


ve doğal kumaşlar 
eşliğinde el işçiliğini 


AM i | 


sem 


Çocuklar m altında 


Pek çok farklı lezzeti bir arada sunan 
Cakes & Bakes, “Bu paketin içi iyilik dolu” 
mesajını taşıyan 5 nefis ürünüyle Koruncuk 
Vakfı'na destek oluyor. 


GÜNEŞİN 
DOSTU 


Nüxe; bitkisel ve 
doğal içerikli yeni 
Sun serisiyle yaz 
güzelliğimize tam 
destek veriyor. 


7 
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BAŞKA 


BU AY BİTMEDEN 


; > i 
BİTMEYEN ENERJİ 
En büyük ve güçlü 
enerji kaynağımız 
güneşten elde ettiğimiz 
solar enerjiyi gündelik 
hayatınıza entegre etmek 
için Sunbank ürünleriyle 
tanışın. 


İtalyan esintisi 


Emirgan'da açılan Odun 
Pizza, özel hamuru 
ve 13 farklı lezzette 

pizzasıyla şehrin en iyi 
pizzacısı olmaya aday. 


Huzur dolu 


Şehir stresinden uzakta, deniz ve doğayla dolu bir gün 
geçirmek isteyenler, Fenerbahçe Sahili'nde yer alan 
Romantika Garden'a mutlaka göz atmalı! 


—a KAKAO 
Vaseline IŞILTISI 
—> 
ci Vaseline, Cocoa 
spray moisiiiirizor Glow sprey 


nemlendiricisiyle 

Kolay ve pratik bir 

şekilde cildinizde 
nem veişilti sağlıyor. 
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Akdeniz'in 
kalbinde 


Tatilin en unutulmazını 
yaşatmak için Titanic 
Deluxe Belek, muhteşem 
sahili, farklı yapıdaki 
havuzları, rüzgar sörfü ve 
su kayağı gibi eğlenceli 
aktiviteleriyle, 
harika alternatifler 
sunuyor. 


Odalar 


İLHAMLA COTTONBOX, ADETA ÇİÇEKLER yö 
AÇAN YENİ KOLEKSİYONU İLE E ENERJİK i 


az sıcaklarının gelişiyle 
birlikte değişime uğrayan 
tek şey gardıroplarımız 


olmuyor elbette. Ev dekorasyonunda 
ve odalarımızda yaptığımız küçük 


desenleri, pembe, sarı, mor gibi 


değişikliklerle de yeni sezonu birbirinden farklı ve canlı renklerle bir 
karşılıyoruz. Bu noktada devreye araya gelirken, pike ve genç takımlarına 
giren Cottonbox, 2017 İlkbahar/Yaz misafir oluyor. Bunun yanı sıra 
koleksiyonuyla adeta içimizi açıyor Cottonbox, çeyiz setleri, bebek takımları 
ve yatak odalarımızı şenlendiriyor. ve banyo grubu ürünleriyle de dinamik 
Mevsimin olmazsa olmazı çiçek ve yenilikçi çizgisini sürdürüyor. 
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BAŞKA 


WEB yazı DİLRUBA KARAKÖSE www.all.com.tr G©allmagazine 


ALL 


5 


Moda Alişveriş Güzellik Ünlüler Yaşam 


YILDIZLARIN PARİS DANIEL CRAIG SON NOKTAYI GÖZLÜKLER KYLIE'DEN! 
KUŞATMASI KOYDU MODA. 5 yeni nesi 

esi igin Küçük Jönmer, gözlük tasonmesığına 
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, Paris Haute Oo Tekfar Bond ölacağıma, bieklerimi keserim #oyunuyot... 

Couture Moda Haltası'ndan ünlülerin ne diyen Daniel Craig, tükürdüğünü yaladı... 

giydiklerini sizl. 


10 ADIMDA FRANSIZ RIVIERA'SI STİLİ 


En yakın arkadaşını tıkla! 


ALL.COM.TIR 


GÜNCEL, DOLU DOLU, EZBER BOZAN 
ALL.COM.TR SİZİ MODANIN EĞLENCELİ VE 
DİNAMİK DÜNYASINA DAVET EDİYOR. 


Bir tık uzağınızda, duyabileceğiniz tüm 
detayları bir araya 
getirirken, enerjisini 
hep canlı tutmayı da 
başarıyor. Alışveriş 
tüyoları, sokak stilleri, 
ünlüler dünyasının 
hakkında bilinmesi gerekenler ile her o merak edilenleri ve çok daha fazlası 


an yanınızda. Zengin içeriğiyle ihtiyaç O all.com.tr'de yerini alıyor. 


en yakın alışveriş 
arkadaşınız olmaya 
devam eden all.com. 
ir moda ve trendlere 
dair en yeni haberler, 
güzellik ve bakım 
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EKRANLARIN 
ENERJİK GÜZELİ 


Kara Sevda dizisinde 
yaptığı başarılı çıkışın 
ardından, Rüya isimli diziyle 
yeteneklerini sergilemeye 
devam eden Hazal Filiz 
Küçükköse Ağustos 
sayımızda boy gösteriyor. 


Renkli ve canlı 
dünyasıyla Ikea 


Son zamanlarda fazlasıyla 
popülerlik kazanan Ikea, yeni 
Stunsig koleksiyonu için 6 
önemli tasarımcıyla işbirliği yaptı. 
Minder, nevresim ve yemek 
takımı gibi 40'tan fazla ürün 
rengarenk desenlere büründü. 


7 
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BAŞKA 


INSTAGRAM yazı DİLRUBA KARAKÖSE (O) fnstagum Gallmagazine 


Gaprilglace 


8 


ALLdetay 


#ALLDETAY HASHTAG'İYLE 
PAYLAŞTIĞINIZ 
KARELERE HER GÜN YENİLERİ 
EKLENİYOR. DETAYLARI 
YAKALAMAYA DEVAMI! 


Bizelslife ©dygalabas * 


Ce 
e" ça 
Aİ venin 


emsalipi — ; 
m - Za 


© nurlukiz 
MK 


Takipteyiz! #ALLdetay 
hashtag'i demek, 
sadece bizim değil, 
sizin hayatınızın da 
ayrıntıları demek. 


©Alldetay hashtag'iyle 
birlikte paylaştığınız, 

ancak dikkatli gözlerin 
yakalayabildiği güzellikleri 
sergileyen fotoğraflarınız 
Ağustos'ta yine bu sayfada. 
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TRINITY'DEN SİBER MESAJ 


Matrix'in Trinity karakteri artık kurgunun dışında. Sezonun 
korkusuz denemelerinin hayat bulmuş hali vinil ceketler için 
küçük bir öneri; Trinity'nin stilini kopyalamaktan kaçınmayın. 


TRENÇKOT, MANGO 


AVANTGARDE 


COLLECTİON 


/ YALIKAVAK | 


avantgardecollection.com 


i 


watches 
calvinklein.com 
0212317 22 00 


Calvin K 


swiss made 


eln 


